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Voorwoord

Liefste ouders,

We zijn ondertussen alweer een dikke twee maanden verder in dit scoutsjaar.
En dat waren al twee mooie maanden! We hebben vele nieuwe gezichten
gezien, maar ook vele oude gezichtjes. Alle geluk dat het hiermee niet eindigt,
maar dat er nog 2 maanden gepland staan! Joepie! Maar laten we niet te ver in
de toekomst kijken en het voorlopig op mei en juni houden.

Wat krijgen we de komende maanden te zien? 9 mei vieren 50 jaar de reigers, er
is ook nog 1 jincafé in juni en de zomerbar op de laatste zondag van het jaar.
Klinkt allemaal wel leuk hé?

Ne stevige linker

De groepsleiding
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Evenementen
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Contactenlijst
Groepsleiding groepsleiding@scoutsdereigers.be

Tibo de Pré 04 96 03 30 10

Simen De Clerck 04 94 90 30 42

Kapoenenleiding kapoenen@scoutsdereigers.be

Lisse Schepens 04 89 46 75 22

Lennert Van Reusel 04 92 71 40 94

Jules Trouwen 04 68 02 50 79

Tyr Poppe 04 85 50 07 31

Kabouterleiding kabouters@scoutsdereigers.be

Billie trouwen 04 68 02 50 63

Lotte Graff 04 68 31 10 36

Lode de la court 04 68 58 34 76

Lieselore Lammens 04 70 07 21 33

Fien Verschueren 04 88 07 28 45

Welpenleiding welpen@scoutsdereigers.be

Tieme Verschueren 04 68 52 06 87

Dries Willems 04 67 04 00 11

Sam Castelyns 04 86 49 84 87

Loeka De Loose 04 94 59 13 94

Tibo de Pré 04 96 03 30 10

Jonggiverleiding jonggivers@scoutsdereigers.be

Ronja Theuns 04 80 68 32 84

Seppe Smet 04 68 18 68 87

Line De Clerck 04 68 54 30 13

Kobe Schepens 04 87 65 95 62

Giverleiding givers@scoutsdereigers.be
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Wanne Boen 04 74 06 97 82

Lars De Backer 04 68 13 15 13

Yaro Van Dyck 04 94 46 02 82

Lien Mertens 04 98 97 80 61

Jinleiding Jins@scoutsdereigers.be

Charlotte Fierens 04 88 11 89 11

Simen De Clerck 04 94 90 30 42

Inschrijven

U kan uw kind online inschrijven. Dit geldt enkel voor kinderen die nieuw zijn,
kinderen voor wie u vorig jaar al lidgeld heeft betaald zijn al ingeschreven.

Het inschrijven gaat als volgt:
1. Ga naar www.scoutsdereigers.be

2. Klik op “Info” en dan op “Inschrijven”
3. Vul het inschrijvingsformulier in
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Lidgeld

Beste ouders
Voor 2025 – 2026 bedraagt het nationale lidgeld €45,60 per lid. Daarmee ben je
verzekerd tijdens elke scouts- & gidsen activiteit en kunnen we beroep doen op de
dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Om een deel van onze
werkingskosten voor de groep te dekken, zoals onderhoud van lokalen en materiaal,
vragen wij hier bovenop een extra bedrag van €19,40 Dat brengt het lidgeld voor dit
werkjaar op €65 voor het oudste kind en €60 voor de volgende kinderen binnen
hetzelfde gezin.
U betaalt het lidgeld door de som over te schrijven op onze groepsrekening:
BE46 1030 7870 2636
Scouts De Reiger
Putsebaan 170 2040 Zandvliet
Met vermelding van: Naam kind + tak.
Opgelet! Gelieve steeds één overschrijving per kind te doen. Vanaf een tweede kind:
€5 korting.

Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn voor u. Mocht dat
niet zo zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor.
U kunt hiervoor terecht bij de groepsleiding.
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Uniform

“Met het dragen van het uniform toon je dat je lid bent van Scouts en Gidsen
Vlaanderen en verwijs je naar de waarden en opvattingen van onze beweging. Met
het aanbieden van een uniform willen we aan leden en leiding de kans geven iets
gemeenschappelijks te veruiterlijken.”
Kapoenen: Geen voorgeschreven uniform, wel een groepsdas en eventueel T-shirt
van de groep.
Kabouters: Groepsdas, beige hemd en een groene rok. Eventueel T-shirt van de
groep.
Welpen: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek. Eventueel T-shirt van
de groep.
Jonggivers: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek of een groene rok.
Eventueel T-shirt van de groep.
Givers: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek of een groene rok.
Eventueel T-shirt van de groep.

Indeling van het uniform

Het groepslintje komt bovenaan op je
rechtermouw (boven het Antwerps wapenschild).
Alle scoutsemblemen die je als herinnering wilt
ophangen (bijvoorbeeld: embleem van
Brownsea Island, buitenlandse kentekens,
beloftes, …) komen op de linkermouw. Opgelet:
een lange broek wordt enkel gedragen als het
vriest!
Vele van de emblemen kan je voor of na de
scouts bij de groepsleiding kopen. Hieronder

staat de foto van Scouts de Reigers, dus de keuze ligt aan jou

2dehands uniform

Zijn je T-shirt, hemd, broek/rok of trui plots te klein? Gooi ze zeker niet weg, maar
bezorg je spullen aan onze tweedehandswinkel. Op die manier kan je iemand anders
een groot plezier doen. En misschien hebben we zelfs wel iets voor jou in stock! Voor
de stock kan je contact opnemen met Liesbeth van het Comité.
Dit kan via het nummer: 0473/20.16.96

Materiaal mag ook steeds worden binnengebracht bij Liesbeth.
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Programma

Algemene ‘regels’

● Wanneer het scouts is, op verschillende uren, dan nemen we altijd een
tussendoortje (koek, fruit, …) en voldoende drinken mee. Denk aan de
ecologische voetafdruk en afval, dus vermijd zoveel mogelijk papiertjes en
brikjes. Bij een scoutsdag van 10-17u komt daar nog een lunchpakket bij. Het
beste is een flesje/drinkenbus dan kunnen de leden drinken wanneer ze dorst
hebben en bijvullen indien nodig. Wij zijn altijd actief bezig en gemiddeld om
het uur komen ze vragen om te drinken. Vaak zijn we ook weg van het terrein
en dan hebben de kinderen weinig aan een brikje/blikje, want dat kunnen ze
niet hersluiten en dan kunnen ze niet doseren.

● Wanneer mogelijk, komen we met de fiets.

● Gelieve een seintje te geven aan de leiding als uw kind niet kan komen.
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Kapoenen
Zondag 03/05: 14u - 17u:

Bikke Derta, echtgenoot ontrouw, pikke dik, overvaren mag ik

schipper, rovende vlaggen, vuren tussen twee, Hond en rat? Of

nee, bever en s�nkdier?

De leiding is een beetje hun kluts kwijt? Kom jij die helpen zoeken

vandaag?

Meenemen: Koekje en drankje

Zaterdag 9/05: 14u - 22u: 50 jaar de reigers

9 mei 2026 is het zover: dan vieren we 50 jaar Scouts De Reigers.

Jajaja… waar gaan we dat schrijven? 50 jaar lang hebben honderden mensen zich dag na dag,

week na week, jaar na jaar ingezet om alle kindjes de �jd van hun leven te geven, zowel op

zondagen, weekends als op kamp.

Ben je benieuwd hoe het er hier de voorbije 50 jaar aan toeging? Wil je genieten van een

lekker drankje of een kleine workshop “Hoe word ik een echte scout”? Of pik je liever een

concertje van USUAL mee? Kom dan zeker langs op 9 mei vanaf 13u. Samen sluiten we deze

prach�ge dag af met een zangavond rond het kampvuur, zoals wij die beleven op de laatste

avond van ons kamp.

Dagplanning:

13u: opening bar

14u – 17u: workshop “Hoe word ik een echte scout”

18u: foodtruck “Enoch’s Snackmobile” & pleinspelen

19u30: concert van USUAL

21u: kampvuur & sing-song

Waar: Putsebaan 171, 2040 Zandvliet

Prijs: gra�s

Kom gerust af met vrienden, familie, collega’s… zodat ook zij eens kunnen zien wat wij hier

allemaal doen.
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Zondag 17/05: 14u - 17u:

En de boom staat op den berg, hali halo. En de boom staat op den berg, hali halo. En aan die

boom daar kwam een tak. Een reuzetak, een pracht van een tak. Ach jongens, wat een tak

was dat. De tak van de boom. En de boom staat op den berg, hali halo. En de boom staat op

den berg, hali halo. En aan die tak daar kwam een blad. Een reuzeblad, een pracht van een

blad. Ach jongens, wat een blad was dat. Het blad van de tak en de tak van de boom.

Weten jullie wat we gaan doen met een boom, een tak en een blad?

Meenemen: koekje en drankje

Zondag 24/05: 14u - 17u:

Het is weer �jd voor een… scoutsdag

Er staan dingen op de planning. Welke dingen precies, dat

ontdek je wel vanzelf.

Het kan alle kanten opgaan, a�ankelijk van het weer, de

sfeer en hoe de dag zich ontwikkelt…

Maar één ding is zeker: s�lzi�en gaat er waarschijnlijk niet

echt in zi�en

Kom gewoon af met kleren die iets aankunnen en een VEEL

goes�ng

Meenemen: koekje en drankje

Zondag 31/05: 14u - 17u:

De lente is bijna ten einde en dat betekent warme

temperaturen.

En warme temperaturen betekent water.

En water betekent modder.

En modder betekent modderbadje.

En een modderbadje betekent ve�g.

EN VETTIG BETEKENT PRETTIG

Vandaag is het ve�g pre�g, wat betekend, HOE VETTIGER HOE PRETTIGER

Meenemen: propere kleren, (zwemkleren is handig), handdoek, koekje en drankje, duikbril!
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Zondag 07/06: Familie zondag

Vandaag doet de leiding mee aan een wedstrijd tegen elkaar: Wie haalt de beste
punten op de examens?!
Daarom nemen we even pauze van de scouts, zodat iedereen goed kan studeren.
Jullie hebben dus een zondagje vrij! tot volgende week 

Vrijdag 12/06: 19u - 21u:

’s Avonds is het ’s avonds.

’s Avonds gebeurt er ’s avonds iets.

Wat er ’s avonds gebeurt?

Dat weten we ’s avonds nog niet.

Misschien is ’s avonds rus�g.

Misschien is ’s avonds totaal niet rus�g.

Maar één ding is zeker:

’s Avonds wordt het… ’s avonds.

Tot ’s avonds.

Zondag 21/06: 13u - 17u:

De wielen van de fiets gaan rond en rond. Rond en rond, rond en

rond.

De wielen van de fiets gaan rond en rond, als de banden niet

plat zijn.

Maar naar waar de wielen gaan is een verrassing!

Meenemen: FIETS, HELM, FLUOVEST, ZWEMKLEDIJ, HANDDOEK,

zwembril, koekje en drankje

Zondag 28/06: 14u - 17u: Zomerbar

Zo…, de laatste scoutsdag van het jaar is weer een feit. Maar niet
getreurd want kamp staat zo voor de deur.

We willen er nog 1 zondag voor gaan en hoe anders dan dat samen te
doen? We trekken het bos in en spelen een bangelijk spelletje om de
zomervakantie in te zetten en terwijl kunnen jullie mama en papa
gezellig iets komen drinken op de zomerbar ten voordele voor ons kamp.

Meenemen: koek en drankje
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Kabouters
Zondag 03/05: 14u - 17u:

We komen aan een berg, EEN HELE GROTE BERG! We komen
aan een meer, EEN HEEL DIEP MEER! We komen aan een bos,
EEN HEEL GROOT BOS! We kunnen er niet over. We kunnen er
niet onder. We kunnen er niet door. Wat doen we? WE GAAN
ERDOOR! Vandaag is het rechtdoortocht, doe zeker schoenen
aan die kleddernat en vies mogen worden, want wat waar we
ook terecht komen: WE GAAN ERDOOR!

meenemen: 4-uurtje, drinken, en je beste stap benen.

Zaterdag 9/05: 14u - 22u: 50 jaar de reigers

9 mei 2026 is het zover: dan vieren we 50 jaar Scouts De Reigers.

Jajaja… waar gaan we dat schrijven? 50 jaar lang hebben honderden mensen zich
dag na dag, week na week, jaar na jaar ingezet om alle kindjes de tijd van hun leven
te geven, zowel op zondagen, weekends als op kamp.

Ben je benieuwd hoe het er hier de voorbije 50 jaar aan toeging? Wil je genieten van
een lekker drankje of een kleine workshop “Hoe word ik een echte scout”? Of pik je
liever een concertje van USUAL mee? Kom dan zeker langs op 9 mei vanaf 13u.
Samen sluiten we deze prachtige dag af met een zangavond rond het kampvuur,
zoals wij die beleven op de laatste avond van ons kamp.

Dagplanning:
13u: opening bar
14u – 17u: workshop “Hoe word ik een echte scout”
18u: foodtruck “Enoch’s Snackmobile” & pleinspelen
19u30: concert van USUAL
21u: kampvuur & sing-song

Waar: Putsebaan 171, 2040 Zandvliet

Prijs: gratis

Kom gerust af met vrienden, familie, collega’s… zodat ook zij eens kunnen zien wat
wij hier allemaal doen.
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Zondag 17/05: 14u - 17u:

Jullie moeten jullie trek plannen. Euh, jullie plannen jullie moet trekken. Oei, weeral
niet. Vandaag moeten jullie jullie plan trekken, want ons lukt het even niet meer. We
spelen de kabouters tegen de kabouters. Ow nee, de leiding tegen de leiding. Allee,
dat blijft hier mislukken. De kabouters tegen de leiding! We doen een 1 tegen allen!

meenemen: 4-uurtje en drinken

Zondag 24/05: 14u - 17u:

Sponzen, emmers, zeilen, bekers, ballonnen, geweren en vooral heeeeeeel veel
water. Kunnen jullie al raden wat we gaan doen? Hier komt een tip: het begint met
WATER en eindigt op SPELLETJES… tromgeroffel…
Ja hoor: we spelen waterspelletjes!!!
Maak jullie klaar om kletsnat te worden, want we hebben superleuke spelletjes in
petto. Doe al maar een zonnedans om zodat we stralend weer krijgen. 

meenemen: koek, drinken, zwemkledij, duikbril

Vrijdag 29/05: 19u - 21u:

Vanavond worden jullie niet op de scouts verwacht maar op het adres:
Antwerpsebaan 285, 2040 Berendrecht. Het huis naast de speeltuin!
Ze mogen in hun pyjama, onesie, jogging, … komen!!
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Zondag 07/06: Familie zondag

Vandaag doet de leiding mee aan een wedstrijd tegen elkaar: Wie haalt de beste
punten op de examens?!
Daarom nemen we even pauze van de scouts, zodat iedereen goed kan studeren.
Jullie hebben dus een zondagje vrij! tot volgende week 

Zondag 14/06: 14u - 17u:

14 juni wordt een super speciale dag! Het is
namelijk de verjaardag van… Donald Trump én
van Billie Trouwen. Maaaaaaaar… die gaan we
deze keer niet vieren! In plaats daarvan vieren we
de verjaardag van Silou, de hond van Lotte! En
hoe kan dat beter dan met een spetterend
zwembadfeestje?!

Dus trek je leukste zwemkledij aan, neem zeker
een handdoek mee en maak je klaar voor een
namiddag vol waterpret, spelletjes en plezier! Het
zwembad is 1m50 diep, dus zwembandjes kunnen
wel eens handig zijn.

 Er wordt deze keer NIET afgesproken op de scouts, maar wel bij Lotte thuis:
Dorpsstraat 25, 2040 Berendrecht

meenemen: zwemkledij, handdoek, koek, drinken

Zondag 21/06: 14u - 17u:

Kennen jullie dat, zo van die heel warme dagen. Het is
duidelijk dat de zomer is begonnen. Er vliegen allemaal
muggen en wespen in het rond. Alleen al van met je ogen
te knipperen sta je volledig in het zweet. Je wil niets liever
dan binnen zitten in je zetel waar het lekker fris is. WIJ
NIET! Vandaag trekken we er lekker op uit met de fiets.
Hoe meer zweet, hoe beter. Hoe warmer, hoe beter. Pak
allemaal een lekker snackje mee (denk aan een fruitje),
want na onze geweldige fietstocht gaan we heerlijk
picknicken. Wij zorgen alvast voor heerlijke drankjes en een
tof spelletje. Vergeet je zeker niet in te smeren en hou je
pet maar al in de aanslag!

Meenemen: snack voor de picknick (om te delen met de groep), drinken
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Zondag 28/06: 14u - 17u: Zomerbar

Zo…, de laatste scoutsdag van het jaar is weer een feit. Maar niet getreurd want
kamp staat zo voor de deur.

We willen er nog 1 zondag voor gaan en hoe anders dan dat samen te doen? We
trekken het bos in en spelen een bangelijk spelletje om de zomervakantie in te zetten
en terwijl kunnen jullie mama en papa gezellig iets komen drinken op de zomerbar
ten voordele voor ons kamp.

Meenemen: koek en drankje

Welpen
SPORTMAAND

Zondag 03/05: 14u - 17u:

Om onze sportmaand te openen, starten we met de super olympische
welpenspelen!!! Smeer die benen maar in en laat die spierballen maar eens zien!!
Want we strijden vandaag tegen elkaar voor een hele mooie prijs!
Meenemen: koekje, drankje, veel spierballen, sportieve schoenen en eventueel een
losse short.

Zaterdag 9/05: 14u - 22u: 50 jaar de reigers

9 mei 2026 is het zover: dan vieren we 50 jaar Scouts De Reigers.

Jajaja… waar gaan we dat schrijven? 50 jaar lang hebben honderden mensen zich
dag na dag, week na week, jaar na jaar ingezet om alle kindjes de tijd van hun leven
te geven, zowel op zondagen, weekends als op kamp.

Ben je benieuwd hoe het er hier de voorbije 50 jaar aan toeging? Wil je genieten van
een lekker drankje of een kleine workshop “Hoe word ik een echte scout”? Of pik je
liever een concertje van USUAL mee? Kom dan zeker langs op 9 mei vanaf 13u.
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Samen sluiten we deze prachtige dag af met een zangavond rond het kampvuur,
zoals wij die beleven op de laatste avond van ons kamp.

Dagplanning:
13u: opening bar
14u – 17u: workshop “Hoe word ik een echte scout”
18u: foodtruck “Enoch’s Snackmobile” & pleinspelen
19u30: concert van USUAL
21u: kampvuur & sing-song

Waar: Putsebaan 171, 2040 Zandvliet

Prijs: gratis

Kom gerust af met vrienden, familie, collega’s… zodat ook zij eens kunnen zien wat
wij hier allemaal doen.

Vrijdag 15/05 - Zondag 17/05:

Wij gaan weer gezellig met z’n allen op weekend!!! Meer info volgt via mail!! :)

Zondag 24/05: 14u - 17u:

Vandaag pakken we het iets anders aan.. we zeggen dag tegen voetbal en turnen,
want we ontdekken sporten die je nog nooit eerder hebt gespeeld! Met vreemde
regels, onverwachte opdrachten en vooral véél plezier testen we hoe goed jullie
kunnen sporten, lachen en samenwerken.
Durf jij die ene sport aan waar niemand de regels kent?

Meenemen: koekje en drankje

Zondag 31/05: 14u - 17u:

Wie is er het beste in waterpolo? En wie  kan goed waterballet? Zijn er welpjes die
durven duiken van de hoooogste springplank? We gaan dat vandaag allemaal
ontdekken!!

Meenemen: koekje, drankje, handdoek en zwemkledij
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SUPERHELDENMAAND

Zondag 07/06: Familie zondag

Vandaag doet de leiding mee aan een wedstrijd tegen elkaar: Wie haalt de beste
punten op de examens?!
Daarom nemen we even pauze van de scouts, zodat iedereen goed kan studeren.
Jullie hebben dus een zondagje vrij! tot volgende week 

Zondag 14/06: 14u - 17u:

Elke echte superheld moet eerst zijn opleiding volgen! Vandaag trainen we onze
superkrachten: snelheid, kracht, slimheid en teamwork. Op het einde van de
vergadering krijgt iedereen zijn officiële superheldennaam!

Meenemen: Koekje, drankje, speelkleren en verkleedkleren of cape

Zondag 21/06: 14u - 17u:

Oh nee!! Thanos verzamelt de infinity stones en enkel onze dappere superwelpen
kunnen hem stoppen. Verspreid over het terrein liggen 6 stenen, elk met hun eigen
kracht. Om een steen te verdienen, moeten de helden samen een uitdaging
volbrengen. Pas als alle stenen veilig zijn, is de wereld gered!

Maar opgelet… Thanos probeert de stenen terug te stelen! 

Meenemen: Koekje, drankje en jullie superkrachten om Thanos te slim af te zijn.

Zondag 28/06: 14u - 17u: Zomerbar

Zo…, de laatste scoutsdag van het jaar is weer een feit. Maar niet getreurd want
kamp staat zo voor de deur.

We willen er nog 1 zondag voor gaan en hoe anders dan dat samen te doen? We
trekken het bos in en spelen een bangelijk spelletje om de zomervakantie in te zetten
en terwijl kunnen jullie mama en papa gezellig iets komen drinken op de zomerbar
ten voordele voor ons kamp.

Meenemen: koek en drankje
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Jonggivers
Vrijdag 01/05 - zondag 03/05: WEEKEND

JIPPIEEEEE!! Weekendtijd!!!! De info hebben jullie al via mail gekregen ;)

Zaterdag 9/05: 14u - 22u: 50 jaar de reigers

9 mei 2026 is het zover: dan vieren we 50 jaar Scouts De Reigers.

Jajaja… waar gaan we dat schrijven? 50 jaar lang hebben honderden mensen zich
dag na dag, week na week, jaar na jaar ingezet om alle kindjes de tijd van hun leven
te geven, zowel op zondagen, weekends als op kamp.

Ben je benieuwd hoe het er hier de voorbije 50 jaar aan toeging? Wil je genieten van
een lekker drankje of een kleine workshop “Hoe word ik een echte scout”? Of pik je
liever een concertje van USUAL mee? Kom dan zeker langs op 9 mei vanaf 13u.
Samen sluiten we deze prachtige dag af met een zangavond rond het kampvuur,
zoals wij die beleven op de laatste avond van ons kamp.

Dagplanning:
13u: opening bar
14u – 17u: workshop “Hoe word ik een echte scout”
18u: foodtruck “Enoch’s Snackmobile” & pleinspelen
19u30: concert van USUAL
21u: kampvuur & sing-song

Waar: Putsebaan 171, 2040 Zandvliet

Prijs: gratis

Kom gerust af met vrienden, familie, collega’s… zodat ook zij eens kunnen zien wat
wij hier allemaal doen.

Zondag 17/05: 14u - 17u: Vettig prettig

Proper sloper? Vettig sloper? Proper prettig?
Neenee, vettig prettig natuurlijk!! Vandaag komen
we in onze allerslechtste kleren en zonder al te
veel tafelmanieren naar de scouts, want het wordt
een middag vol vieze, vettige, sompige, sappige
activiteiten !

Meenemen: slechte kleren aandoen (of bikini, badpak, zwembroek), propere
kleren meenemen, handdoek, koekje, drankje
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Zondag 24/05: 14u - 17u: Takkas

Om de laatste centjes in te zamelen zodat
we leuke dingen kunnen doen op kamp,
gaan we vandaag nog eens langs de
deuren om iets te verkopen. Neem zeker je
beste verkooppraatje mee, en zoals altijd:
hoe meer zielen, hoe meer vreugd, allen
aanwezig!

Meenemen: koekje, drankje

Zondag 31/05: 14u - 17u: Paintball

Tijd voor paintball! Ben je het andere team te slim af door jouw schuwe
sluiptechnieken, of verdedig jij liever het kamp met man en macht? Kom het
bewijzen in jouw coolste paintball outfit om de bossen in te trekken. Geweren
en kogels hebben we niet nodig, die maken we gewoon zelf! En
ssssshhhhttttt… vertel je tactieken nog niet door hé.

Meenemen: koekje, drankje, paintball-outfit

Zondag 07/06: Familie zondag

Vandaag doet de leiding mee aan een wedstrijd tegen elkaar: Wie haalt de beste
punten op de examens?!
Daarom nemen we even pauze van de scouts, zodat iedereen goed kan studeren.
Jullie hebben dus een zondagje vrij! tot volgende week 
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Vrijdag 12/06: 19u - 21u: Avondactiviteit

Omdat jullie natuurlijk genoeg moeten ontspannen (en dit doe je het beste op de
scouts) van al die examens en grote toetsen, doen we vanavond een super leuke
activiteit. Wat we precies gaan doen blijft nog even een verrassing, maar het is in
ieder geval de perfecte bezigheid om te ontstressen.

Meenemen: snackje, drankje, gemakkelijke kleren

Zondag 21/06: 14u - 17u: Kampskills trainen

Voor we op kamp vertrekken is het natuurlijk belangrijk dat we onze skills
eens een beetje bijschaven: jullie zullen namelijk zelf moeten koken,
vuur maken, sjorren, … Maaaaaar dit doen we niet zomaar: we maken er
natuurlijk een hele leuke dag van, waar jullie vanalles kunnen bijleren
(van eerste- tot derdejaars jonggivers, want jullie kennen zeker nog niet
alles!) en er achter komen dat we hele coole dingen kunnen maken op
de scouts 

Meenemen: twee rechterhanden, koekje, drankje

Zondag 28/06: 14u - 17u: Zomerbar

Zo…, de laatste scoutsdag van het jaar is weer een feit. Maar niet getreurd want
kamp staat zo voor de deur.

We willen er nog 1 zondag voor gaan en hoe anders dan dat samen te doen? We
trekken het bos in en spelen een bangelijk spelletje om de zomervakantie in te zetten
en terwijl kunnen jullie mama en papa gezellig iets komen drinken op de zomerbar
ten voordele voor ons kamp.

Meenemen: koek en drankje
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Givers
Zondag 03/05: 14u - 17u:

De broccoli fluistert tegen een fiets zonder oren,
terwijl dinsdag zich verstopt in een sok vol macaroni.
Een kat met drie gedachten en nul plannen
danst de tango met een verdwaalde lepel.

In de verte niest een wolk van pudding,
die beweert dat hij ooit een serieuze carrière had.
Maar niemand luistert, want de stoep
is druk bezig met het leren van Japans aan een banaan.

“Waarom?” vraagt de banaan beleefd,
maar de stoep zwijgt en draait zich om.
Ondertussen schrijft een cactus een liefdesbrief
aan een cactus die eigenlijk gewoon een deurbel is.

En ergens, heel ergens,
in een la zonder logica,
zit een gedachte die zichzelf vergeet
en daar ontzettend trots op is.

Meenemen: koekje&drankje

Zaterdag 9/05: 14u - 22u: 50 jaar de reigers

9 mei 2026 is het zover: dan vieren we 50 jaar Scouts De Reigers.

Jajaja… waar gaan we dat schrijven? 50 jaar lang hebben honderden mensen zich
dag na dag, week na week, jaar na jaar ingezet om alle kindjes de tijd van hun leven
te geven, zowel op zondagen, weekends als op kamp.

Ben je benieuwd hoe het er hier de voorbije 50 jaar aan toeging? Wil je genieten van
een lekker drankje of een kleine workshop “Hoe word ik een echte scout”? Of pik je
liever een concertje van USUAL mee? Kom dan zeker langs op 9 mei vanaf 13u.
Samen sluiten we deze prachtige dag af met een zangavond rond het kampvuur,
zoals wij die beleven op de laatste avond van ons kamp.

Dagplanning:
13u: opening bar
14u – 17u: workshop “Hoe word ik een echte scout”
18u: foodtruck “Enoch’s Snackmobile” & pleinspelen
19u30: concert van USUAL
21u: kampvuur & sing-song
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Waar: Putsebaan 171, 2040 Zandvliet

Prijs: gratis

Kom gerust af met vrienden, familie, collega’s… zodat ook zij eens kunnen zien wat
wij hier allemaal doen.

Zondag 17/05: 14u - 21u:

Vandaag verwachten wij al onze mooie leuke
givers aanwezig op de scouts om ons kamp
megasuperfantastisch te kunnen maken. Wie
eet er nu niet graag een lekkere
giverpasta?!?!? Want vandaag is het PASTA A
VOLONTE!!!!! JOEPIEE!!! Dus pak jullie
serveerskills en vriendelijke snoet mee om
vandaag lekker veel smullende monden te
vullen! HOE MEER ZIELEN, HOE MEER
VREUGD, EN EEN NOG LEUKER KAMP!

Meenemen: koekje&drankje, FAMILIE&VRIENDEN

Zondag 24/05: 14u - 17u:

De zon schijnt en de leiding straalt, nu jullie nog!! Vandaag gaan we zien
wie van ons blijft stralen om 17u… De leiding of de givers. Wie is er
sterker, wie is er slimmer en wie o wie wint de battle. We will find out!!!
Wij gaan ons goed voorbereiden om jullie met de grond gelijk te maken.
Wij gaan groeien, sudokus maken en jullie zwakke plekken proberen te
vinden. SPANNENDDDDD!!!

Meenemen: koekje&drankje, biceps, en veel goede moed
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Zondag 31/05: 14u - 17u:

De trol
Vind ik eng,

de heks
een lelijk kreng.

De kapitein
is niet in de haak
en het monster

steekt met iedereen de draak.
De mummie

is een ingewikkeld persoon.
Nar ik vraag je,

doe toch eens gewoon.
Raar hoor

als die sprookjes om mij heen.
Gelukkig gaat de wekker zometeen.

Meenemen: koekje&drankje

PS: jullie gaan onze vage gedichtjes nog missen!

Zondag 07/06: Familie zondag

Vandaag doet de leiding mee aan een wedstrijd tegen elkaar: Wie haalt de beste
punten op de examens?!
Daarom nemen we even pauze van de scouts, zodat iedereen goed kan studeren.
Jullie hebben dus een zondagje vrij! tot volgende week 

Vrijdag 12/06: 19u - 21u:

Examenstress?? Vanavond even niet!!! Vanavond gooien we al onze
examenfrustratie eruit en spelen we het COOLSTE BOSSPEL OOIT. Een
vrijdagavond is nog nooit zoooo leuk geweest als deze. Welke bosninja wint het
legendarische spel en welke boskabouter had liever thuis boven de boeken
gehangen. JULLIE NIET! Alle bosninja’s paraat.

Meenemen: Donkere kledij

Niet meenemen: examenstress
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Zondag 21/06: 14u - 17u:

Laatste zondag van dit mega
fanstastische scoutsjaar????
OHNEEEEEEEEEEEEEEE!!! DE laatste
wordt dan ook één om nooit te vergeten.
Kom allemaal genieten van de zon en van
elkaar zodat we dit magistrale jaar
afsluiten met een BANG!!!

Meenemen: koekje&drankje

Zondag 28/06: 14u - 17u: Zomerbar

Zo…, de laatste scoutsdag van het jaar is weer een feit. Maar niet
getreurd want kamp staat zo voor de deur.

We willen er nog 1 zondag voor gaan en hoe anders dan dat samen te
doen? We trekken het bos in en spelen een bangelijk spelletje om de
zomervakantie in te zetten en terwijl kunnen jullie mama en papa gezellig
iets komen drinken op de zomerbar ten voordele voor ons kamp.

Meenemen: koek en drankje
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Avondlied

Voor alle leden (en eventuele leiding) die het avondlied nog niet kennen…

O Heer, d' avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom
de winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom
wij knielen neer om U te zingen
in 't slapend woud ons avondlied
wij danken U voor wat we ontvingen,
wij vragen, Heer, verlaat ons niet
knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze bee
luisterend, fluisteren, kruinen mee
en sterren staren teder
geef ons Heer, zege en rust en vree
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