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Voorwoord

Liefste ouders,

We zijn ondertussen alweer een dikke twee maanden verder in dit scoutsjaar.
En dat waren al twee mooie maanden! We hebben vele nieuwe gezichten
gezien, maar ook vele oude gezichtjes. Alle geluk dat het hiermee niet eindigt,
maar dat er nog 4 maanden gepland staan! Joepie! Maar laten we niet te ver in
de toekomst kijken en het voorlopig op maart en april houden.

Wat krijgen we de komende maanden te zien? 1 maart is het weer groepsdag en
brunch, vergeet jullie hiervoor zeker niet in te schrijven. Onze jins hebben weer
2 leuke jincafés en hun jaarlijkse Quiz night. Misschien is er wel weer een
weekend of leefweek gepland. Klinkt allemaal wel leuk hé?

Ne stevige linker

De groepsleiding
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Evenementen
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Contactenlijst
Groepsleiding groepsleiding@scoutsdereigers.be

Tibo de Pré 04 96 03 30 10

Simen De Clerck 04 94 90 30 42

Kapoenenleiding kapoenen@scoutsdereigers.be

Lisse Schepens 04 89 46 75 22

Lennert Van Reusel 04 92 71 40 94

Jules Trouwen 04 68 02 50 79

Tyr Poppe 04 85 50 07 31

Kabouterleiding kabouters@scoutsdereigers.be

Billie trouwen 04 68 02 50 63

Lotte Graff 04 68 31 10 36

Lode de la court 04 68 58 34 76

Lieselore Lammens 04 70 07 21 33

Fien Verschueren 04 88 07 28 45

Welpenleiding welpen@scoutsdereigers.be

Tieme Verschueren 04 68 52 06 87

Dries Willems 04 67 04 00 11

Sam Castelyns 04 86 49 84 87

Loeka De Loose 04 94 59 13 94

Tibo de Pré 04 96 03 30 10

Jonggiverleiding jonggivers@scoutsdereigers.be

Seppe Smet 04 68 18 68 87

Ronja Theuns 04 80 68 32 84

Line De Clerck 04 68 54 30 13

Kobe Schepens 04 87 65 95 62

Giverleiding givers@scoutsdereigers.be
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Wanne Boen 04 74 06 97 82

Lars De Backer 04 68 13 15 13

Yaro Van Dyck 04 94 46 02 82

Lien Mertens 04 98 97 80 61

Jinleiding Jins@scoutsdereigers.be

Charlotte Fierens 04 88 11 89 11

Simen De Clerck 04 94 90 30 42

Inschrijven

U kan uw kind online inschrijven. Dit geldt enkel voor kinderen die nieuw zijn,
kinderen voor wie u vorig jaar al lidgeld heeft betaald, zijn al ingeschreven.

Het inschrijven gaat als volgt:
1. Ga naar www.scoutsdereigers.be

2. Klik op “Info” en dan op “Inschrijven”
3. Vul het inschrijvingsformulier in
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Lidgeld

Beste ouders
Voor 2025 – 2026 bedraagt het nationale lidgeld €45,60 per lid. Daarmee ben je
verzekerd tijdens elke scouts- & gidsen activiteit en kunnen we beroep doen op de
dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Om een deel van onze
werkingskosten voor de groep te dekken, zoals onderhoud van lokalen en materiaal,
vragen wij hier bovenop een extra bedrag van €19,40. Dat brengt het lidgeld voor dit
werkjaar op €65 voor het oudste kind en €60 voor de volgende kinderen binnen
hetzelfde gezin.
U betaalt het lidgeld door de som over te schrijven op onze groepsrekening:
BE46 1030 7870 2636
Scouts De Reiger
Putsebaan 170 2040 Zandvliet
Met vermelding van: Naam kind + tak.
Opgelet! Gelieve steeds één overschrijving per kind te doen. Vanaf een tweede kind:
€5 korting.

Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn voor u. Mocht dat
niet zo zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor.
U kunt hiervoor terecht bij de groepsleiding.
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Uniform

“Met het dragen van het uniform toon je dat je lid bent van Scouts en Gidsen
Vlaanderen en verwijs je naar de waarden en opvattingen van onze beweging. Met
het aanbieden van een uniform willen we aan leden en leiding de kans geven iets
gemeenschappelijks te veruiterlijken.”
Kapoenen: Geen voorgeschreven uniform, wel een groepsdas en eventueel T-shirt
van de groep.
Kabouters: Groepsdas, beige hemd en een groene rok. Eventueel T-shirt van de
groep.
Welpen: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek. Eventueel T-shirt van
de groep.
Jonggivers: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek of een groene rok.
Eventueel T-shirt van de groep.
Givers: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek of een groene rok.
Eventueel T-shirt van de groep.

Indeling van het uniform

Het groepslintje komt bovenaan op je
rechtermouw (boven het Antwerps wapenschild).
Alle scoutsemblemen die je als herinnering wilt
ophangen (bijvoorbeeld: embleem van
Brownsea Island, buitenlandse kentekens,
beloftes, …) komen op de linkermouw. Opgelet:
een lange broek wordt enkel gedragen als het
vriest!
Veel van de emblemen kan je voor of na de
scouts bij de groepsleiding kopen. Hieronder

staat de foto van Scouts de Reigers, dus de keuze ligt aan jou.

2dehands uniform

Zijn je T-shirt, hemd, broek/rok of trui plots te klein? Gooi ze zeker niet weg, maar
bezorg je spullen aan onze tweedehandswinkel. Op die manier kan je iemand anders
een groot plezier doen. En misschien hebben we zelfs wel iets voor jou in stock! Voor
de stock kan je contact opnemen met Liesbeth van het Comité.
Dit kan via het nummer: 0473/20.16.96

Materiaal mag ook steeds worden binnengebracht bij Liesbeth.
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Programma

Algemene ‘regels’

● Wanneer het scouts is, op verschillende uren, dan nemen we altijd een
tussendoortje (koek, fruit, …) en voldoende drinken mee. Denk aan de
ecologische voetafdruk en afval, dus vermijd zoveel mogelijk papiertjes en
brikjes. Op een scoutsdag van 10-17u komt daar nog een lunchpakket bij. Het
beste is een flesje/drinkenbus, dan kunnen de leden drinken wanneer ze dorst
hebben en bijvullen indien nodig. Wij zijn altijd actief bezig en gemiddeld om
het uur komen ze vragen om te drinken. Vaak zijn we ook weg van het terrein
en dan hebben de kinderen weinig aan een brikje/blikje, want dat kunnen ze
niet hersluiten en dan kunnen ze niet doseren.

● Wanneer mogelijk, komen we met de fiets.

● Gelieve een seintje te geven aan de leiding als uw kind niet kan komen.
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Kapoenen
Zondag 01/03: …u - 17u
EIN-DE-LIJK is het weer zover.
Het is weer tijd om eerst onze maagjes te vullen met: pistoletjes,
chocolade broodjes, cake, koffie, fruitsap, melk, cornflakes, salami, hesp,
kaas, eieren, balletjes, krieken en nog veel meer. Want jullie kunnen jullie
allemaal inschrijven voor de brunch en het zwembad. Wie heeft daar nu
geen zin in! Wij alvast wel hoor.

Vanaf 9u zijn jullie welkom op de brunch, tot 12u want dan
vertrekken wij met heel de scouts richting de meerminnen in
Beveren. Om 17u komen we terug aan met de bus op de
scouts.

Voor het zwemmen:
Kapoenen, welpen, kabouters, jonggivers betalen:   €7
Givers en jins betalen: €10.50

meenemen zwemmen: koek, drankje, warme kledij,
zwembroek, handdoek

Zondag 08/03: 14u - 17u:

“Zazoe aan kop, wat een snelheid, maar zie
daar, Nala haalt hem in! Zazoe is duidelijk niet
zo snel meer, hij wordt moe, en ooh nee daar
valt die op zijn gezicht.”
“Het is Petro zijn beurt, hij gaat in zijn cirkel
staan en pakt de kogel. Hij draait rond en rond
en rond en oei, hij raakt zijn evenwicht kwijt en
gooit de kegel naar het publiek! Petroke
Petroke Petroke, wat doe je nu!”
“Het is aan Rikki, hij gaat kunstschaatsen, hij
zet zich in positie en en oei oei oei, de foute muziek. Hij raakt zijn
concentratie kwijt en doet de foute routine, wat jammer!!”
Kunnen jullie het beter dan ons? Kom er zeker achter!

Meenemen: koekje, water en sportieve kledij
10



Zondag 15/03: Familiezondagggggggg

Ja hoor, de leiding is er weer even tussenuit om
belangrijke dingen te bespreken. Genieten jullie maar van
een rustige zondag bij jullie ouders of om wat schoolwerk
in te halen.

Zondag 22/03: 14u - 17u: WEEKENDDDDD

Het is weer zover!

We gaan weer op weekend!!!!!!!!!!!

Meer info volgt via mail.

Zondag 29/03: 14u - 17u:
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Zondag 05/04: 14u - 17u:

Zeg, wat hoor ik nu? Horen jullie dat ook? Ik hoor precies belletjes, of zijn
dat tamboerijnen? Aha, dat zijn de paasklokken natuurlijk!
Jawel hoor, ook op de scouts zijn de paasklokken geweest! Dat kan maar
één ding betekenen: honderden paaseitjes die
klaarliggen om opgeraapt te worden!

Meenemen: Koekje, drankje en jullie beste
speurneuzen, verkleden: thema pasen :))

Zondag 12/04: 14u - 17u:

allemaal snel in een kringetje staan,
de Paasquiz begint – wie durft mee te doen?
Kuikens piepen: piep piep piep,
chocolade-eitjes, die willen wij zien!
Hand omhoog als je het antwoord weet,
goed geraden? Dan ben jij de speurneus heet!
Roep maar hard: “Paasquiz is leuk!”
En de winnaar krijgt

Meenemen: koekje, drankje, jullie Albert Einstein-brein

Zondag 19/04: Familiezondag:

Weeral? Ja hoor, Houdt jullie maar vast want het kan zomaar de
(voor)laatste zijn. Geniet maar van het goede weer en van jullie vrije tijd.
Tot volgende week.
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Zondag 26/04: 10u - 15u: SMOSBAR KAPOENEN

Vandaag is het �jd om te smossen!

Onze kapoenen maken heerlijke smosjes voor leuke ac�viteiten voor de rest van

het jaar!. Dat betekent: samen centjes verdienen voor superleuke ac�viteiten

en een super leuk kamp!

We verwachten natuurlijk al onze kapoenen om mee te helpen. En ja hoor… dit

is helemaal kapoenen-proof gemaakt! Het wordt dus niet “saaiiiii”, maar juist

een leuke, ac�eve scoutsdag waar ze trots kunnen zijn op wat ze doen

Maar deze dag is niet alleen voor de kapoenen… ook jullie zijn meer dan

welkom!

Kom gezellig langs met de bomma, vava, tante, nonkel, broers, zussen, vriendjes

en vriendinnetjes. Geniet van een lekker broodje, blijf iets drinken en trakteer

jezelf op een dessertje

Zo steun je jouw kapoen én kan je hem of haar eens aan het werk zien. Twee

vliegen in één klap

 Scoutsuren voor de kapoenen: 10u tot 15u

 Eten moeten ze niet meenemen,  ze mogen natuurlijk zelf proeven van hun

heerlijke, zelfgemaakte broodjes!

Wij hebben er alvast super veel zin in! Tot dan!

(Petro heeft 14 paaseieren verstopt in het kapoenen-reigerke, vind jij ze
allemaal?
(tip: De eitjes van “Baashaas” tellen niet mee)
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Kabouters
Zondag 01/03: …u - 17u

EIN-DE-LIJK is het weer zover.
Het is weer tijd om eerst onze maagjes te vullen met: pistoletjes,
chocolade broodjes, cake, koffie, fruitsap, melk, cornflakes, salami, hesp,
kaas, eieren, balletjes, krieken en nog veel meer. Want jullie kunnen jullie
allemaal inschrijven voor de brunch en het zwembad. Wie heeft daar nu
geen zin in! Wij alvast wel hoor.

Vanaf 9u zijn jullie welkom op de brunch, tot 12u want dan
vertrekken wij met heel de scouts richting de meerminnen in
Beveren. Om 17u komen we terug aan met de bus op de
scouts.

Voor het zwemmen:
Kapoenen, welpen, kabouters, jonggivers betalen: €7
Givers en jins betalen: €10,5

Meenemen zwemmen: koek, drankje, warme kledij,
zwembroek, handdoek

Zondag 08/03: 14u - 17u:

Tussen 2 vuren, buske stamp, KIEKEBOE!, kat en muis, pangpang,
vlaggestok, friemelbakken, dikke pik, ontrouwe echtgenoot, schipper mag
ik overvaren, zakdoek leggen, dikke Bertha, 123 piano… Kan jij al raden
wat we gaan doen vandaag?

Meenemen: koekje, drankje

Zondag 15/03: Familiezondagggggggg

Ja hoor, de leiding is er weer even tussenuit om belangrijke dingen te
bespreken. Genieten jullie maar van een rustige zondag bij jullie ouders
of om wat schoolwerk in te halen.
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Zondag 22/03: 14u - 17u:

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het iiiiiiiisss… Wat zie ik daar?? Fien zit op
een bankje aan de Botermarkt! En Lieselore staat aan het Solft… Lotte is
aan het voetballen op de Ruige Heide en Lode is aan het vogelspotten in
het Reigersbos. En zie ik daar nu Billie picknicken op de dijk??!! Zet
vandaag maar jullie beste speurneuzen op, want wij gaan een
fotozoektocht doen!!!

Meenemen: koekje, drankje, speurneus

Zondag 29/03: 10u - 17u:

Vandaag gaan we lekker eten! MAAAAARR
jullie moeten wel zelf koken… We doen
vandaag woudloperskeuken, joepie! Vergeet
dus zeker je gamel niet, en haal je allerbeste
kookkunsten maar boven. Wij zijn benieuwd!
Heb je nog geen inspiratie wat je gaat
koken? Denk eens aan TV-worstjes, kleine
patatjes, een eitje of misschien zelfs croque monsieurs!

Meenemen: eten om te koken, gamel, bestek, keukenhanddoek die
vuil mag worden, koekje, drankje

Zondag 05/04: 14u - 17u: WEEKEND!!!!

JOEPIEEE WIJ GAAN OP WEEKEND!!! Info vind je in
de mail.

Zondag 12/04: 14u - 17u:

We doen vandaag een ladderspel. Klim hoger en zie dat je niet naar
beneden schuift… Doe dus goed je best, want dan mag jij je bekronen tot
ultieme kabouter! Het wordt heeeeeel spannend vandaag!!!

Meenemen: koekje, drankje
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Zondag 19/04: Familiezondag:

Weeral? Ja hoor, hou jullie maar vast want het kan zomaar de
(voor)laatste zijn. Geniet maar van het goede weer en van jullie vrije tijd.
Tot volgende week.

Zondag 26/04: 14u - 17u:

今天我们要做什么，仍是个秘
密。Ajo që do të bëjmë sot
mbetet një sekret. Was wir heute
machen werden, bleibt geheim.
Quid hodie facturi simus,
secretum manet. Hva vi skal
gjøre i dag, forblir hemmelig. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα παραμένει
μυστικό. 今日何をするかは秘密です。Bugün ne yapacağımız gizli
kalacak. Apa yang akan kita lakukan hari ini tetap rahasia.

Meenemen: koekje, drankje
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Welpen
Zondag 01/03: …u - 17u

EIN-DE-LIJK is het weer zover.
Het is weer tijd om eerst onze maagjes te vullen met: pistoletjes,
chocolade broodjes, cake, koffie, fruitsap, melk, cornflakes, salami, hesp,
kaas, eieren, balletjes, krieken en nog veel meer. Want jullie kunnen jullie
allemaal inschrijven voor de brunch en het zwembad. Wie heeft daar nu
geen zin in! Wij alvast wel hoor.

Vanaf 9u zijn jullie welkom op de brunch, tot 12u want dan
vertrekken wij met heel de scouts richting de meerminnen in
Beveren. Om 17u komen we terug aan met de bus op de
scouts.

Voor het zwemmen:
Kapoenen, welpen, kabouters, jonggivers betalen: 7 euro
Givers en jins betalen: 10,5 euro

meenemen zwemmen: koek, drankje, warme kledij,
zwembroek, handdoek
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Zondag 08/03: 14u - 17u:

Vandaag gaan we terug in de tijd. Wie krijgt het het eerst voor elkaar om
zijn tijdmachine te vervolledigen? Zorg dat iedereen voorbereid is om
zich in iedere periode van de geschiedenis te redden!

meebrengen: Koekje, drankje

Zondag 15/03: Familiezondagggggggg

Ja hoor, de leiding is er weer even tussenuit om belangrijke dingen te
bespreken. Genieten jullie maar van een rustige zondag bij jullie ouders
of om wat schoolwerk in te halen.

Vrijdag 20/03: 19u - 21u:

Vandaag gaan we de duisternis tegemoet. Draag dus
zeker geen zonnebril want dan zie je nog minder. Wie
kan er de meeste heksen ontmaskeren door zijn fakkel
hoog te houden?

Meebrengen: drankje
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Zondag 29/03: 10u - 17u:
vandaag gaan we op ontdekkingstocht! Volg de kaart en zoek de
piratenschat. Dit doen we allemaal samen op ons stalen ros, dus neem
zeker de fiets mee en een fluohesje. En smeer die beentjes alvast maar
in.

Meebrengen: Fiets, Middageten, koekje, drankje, fluohesje

Zondag 05/04: 14u - 17u:

De oude Grieken deden het ons al lang voor, ze aanbeden
alle goden. Wij gaan ze vandaag proberen op te roepen
door verschillende offers te brengen. Wie staat er het
meest gunstig bij hen of wie mag er nooit naar Olympus?

meebrengen: Koekje, drankje

Zondag 12/04: 14u - 17u:

Voor onze vrijheid is er een lange tijd geleden gevochten. Vandaag
nemen we het een laatste keer op tegen elkaar, een kleine re-enactment!
We gaan op een kindvriendelijke manier paintballen dus zorg dat je een
vaste hand in je broekzak hebt zitten.

Meebrengen: kledij aandoen die vuil mag worden, koekje, drankje
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Zondag 19/04: Familiezondag:

Weeral? Ja hoor, Houdt jullie maar vast want het kan zomaar de
(voor)laatste zijn. Geniet maar van het goede weer en van jullie vrije tijd.
Tot volgende week.

Zondag 26/04: 14u - 17u:

De indianen hebben ook een warme plek nodig
om zich te vertoeven. Vandaag zorgen we dat
we een even cosy plekje hebben. We maken
onze eigen Tipi! Haal dus allemaal de architect
in jullie naar boven.

Meebrengen: koekje, drankje
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Jonggivers
Zondag 01/03: …u - 17u

EIN-DE-LIJK is het weer zover.
Het is weer tijd om eerst onze maagjes te vullen met: pistoletjes,
chocolade broodjes, cake, koffie, fruitsap, melk, cornflakes, salami, hesp,
kaas, eieren, balletjes, krieken en nog veel meer. Want jullie kunnen jullie
allemaal inschrijven voor de brunch en het zwembad. Wie heeft daar nu
geen zin in! Wij alvast wel hoor.

Vanaf 9u zijn jullie welkom op de brunch, tot 12u want dan
vertrekken wij met heel de scouts richting de meerminnen in
Beveren. Om 17u komen we terug aan met de bus op de
scouts.

Voor het zwemmen:
Kapoenen, welpen, kabouters, jonggivers betalen:
Givers en jins betalen:

Meenemen zwemmen: koek, drankje, warme kledij, zwembroek,
handdoek

Zondag 08/03: 14u - 17u:

“Hallo wij zijn van scouts De Reigers en wij willen
een appel ruilen” nen appel? voor een ei? "Bah nee,
doe maar voor een fles cola en een zak chips ”.
Jaja, je leest het goed: dankzij jullie spontane
enthousiasme om op ruiltocht te gaan, maken we er
vandaag een super-deluxe-ultra-speciale versie van!

Meenemen: koekje, drankje, iets om te ruilen
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Zondag 15/03: Familiezondagggggggg

Ja hoor, de leiding is er weer even tussenuit om belangrijke dingen te
bespreken. Genieten jullie maar van een rustige zondag bij jullie ouders
of om wat schoolwerk in te halen.

Zondag 22/03: 14u - 17u:
Wie kent ons mooie Zandvliet en Berendrecht het beste? Wie kent alle
geheime paadjes, beschutte plekken en hoge muurtjes? Vandaag spelen
we een super spannende versie van het jachtseizoen! Ben jij het andere
team te snel af, of gebruik jij liever een misleidende tactiek?

Meenemen: koekje, drankje, fiets

Zondag 29/03: 10u - 19u:

Het is zo ver: tijd voor onze
CROQUE&ROLL!!!!! Om genoeg centjes te
hebben op kamp & driedaagse, verwachten
we jullie vandaag allemaal aanwezig. Begin
al maar reclame te maken bij de mama,
papa, broer, zus, bomma, bompa, tante,
nonkel, bakker, kapper, den hond, en al uw
buren, want hoe meer zielen hoe meer
vreugd (en hoe meer centjes voor ons om
toffe dingen te doen op kamp ). Meer info
volgt nog via mail & Facebook.

Meenemen: koekje, drankje, middageten

Zaterdag 04/04: 6u - 9u:

Zzzzzzzz… Zzzzzzzz… WAKKER WORDEN! We
springen nog eens vroeg uit de veren om de zon te zien
opkomen: wij gaan op dauwtocht. Zorg ervoor dat je
goed geslapen hebt en warme kleren aandoet, want we
beginnen onze dag goed met een gezellige wandeling
en actieve spelletjes. Ochtendstond heeft goud in de
mond!

Meenemen: drankje, ontbijt (niet om zelf nog klaar te maken op een vuur)
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Zondag 12/04: 14u - 17u:

Patattenpuree, krielpatatten, gekookte patatten,
gebakken patatten, patattenkanon, … “Huh? Wa
was da laatste?” Inderdaad, je leest het goed: we
steken de handen uit de mouwen en maken een
echt patattenkanon!

Meenemen: koekje, drankje, patat

Zondag 19/04: Familiezondag:

Weeral? Ja hoor, houd jullie maar vast want het kan zomaar de
(voor)laatste zijn. Geniet maar van het goede weer en van jullie vrije tijd.
Tot volgende week.

Zondag 26/04: 14u - 17u:

Wie is de speurneus van de groep? Wie kent elke deurknop, elk
standbeeld en alle bakstenen uit ons dorp vanbuiten? Smeer jullie benen
maar in want wij hebben voor jullie een fotozoektocht gemaakt! Kijk goed
rond als je naar buiten gaat, want het kan van pas komen vandaag…

Meenemen: koekje, drankje, fiets
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Givers
Zondag 01/03: …u - 17u

EIN-DE-LIJK is het weer zover.
Het is weer tijd om eerst onze maagjes te vullen met: pistoletjes,
chocolade broodjes, cake, koffie, fruitsap, melk, cornflakes, salami, hesp,
kaas, eieren, balletjes, krieken en nog veel meer. Want jullie kunnen jullie
allemaal inschrijven voor de brunch en het zwembad. Wie heeft daar nu
geen zin in! Wij alvast wel hoor.

Vanaf 9u zijn jullie welkom op de brunch, tot 12u want dan
vertrekken wij met heel de scouts richting de meerminnen in
Beveren. Om 17u komen we terug aan met de bus op de
scouts.

Voor het zwemmen:
Kapoenen, welpen, kabouters, jonggivers betalen: €7
Givers en jins betalen: €10.5

meenemen zwemmen: koek, drankje, warme kledij,
zwembroek, handdoek

Zondag 08/03: 14u - 17u:

Kunnen jullie een uur op jullie hoofd staan of 20 minuten zwijgen?
Kunnen jullie met de groep de wildste dingen doen om te winnen van de
leiding?? Eerst zien en dan geloven!!

Meenemen: Uwen durf en koekje & drankje

Zondag 15/03: Familiezondagggggggg

Ja hoor, de leiding is er weer even tussenuit om belangrijke dingen te
bespreken. Genieten jullie maar van een rustige zondag bij jullie ouders
of om wat schoolwerk in te halen.
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Vrijdag 20/03: 19u - 21u:

Welke waaghals durft ‘s avonds dit in het donkere bos
tegen te komen, WIJ ZEKER EN VAST NIET!!! Vanavond
trekken we het bos nog eens in om het tegen elkaar op te
nemen in een mega fantastisch cool bosspel. 

Vrijdag 27/03 - zondag 29/03:

Dit weekend gaan we op GIVERWEEKEND,
JOEPIEEEEEEEE!!!!! Meer informatie volgt nog via mail. Na het
weekend gaan we voor we naar huis gaan zondag eerst onze wafeltjes
verdelen aan de mensen, JOEPIEEEEEE takkas dabai! De
wafeltjesverkoop duurt nog tot 17u dus we maken er een lekker lang
weekend van JOEPIEEEEEE!!!

Zondag 05/04: 14u - 17u:

De lekkerste paaseieren liggen altijd het best verstopt. Ook die van ons!
Haal je beste speurneus boven, want vandaag trekken we op
mysterieuze paaseieren-speurtocht.

Meenemen: koekje & drankje en speurneus

Zondag 12/04: 14u - 17u:

De paasklokken zijn het land weer uit en nu is het aan ons om de wereld
te laten luiden. Na al die paasbrunches is het tijd om ons mooie dorp
weer eens op een unieke manier te leren kennen, zo gaan jullie het dorp
nog nooit ervaren hebben! Pas maar op!!

Zondag 19/04: Familiezondag:

Weeral? Ja hoor, Houdt jullie maar vast want het kan zomaar de
(voor)laatste zijn. Geniet maar van het goede weer en van jullie vrije tijd.
Tot volgende week.
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Zondag 26/04: 14u - 17u:

Lente? Of is het gewoon weer België?

De zon zegt: “Ik kom!”
maar stuurt eerst een mailtje:
“Sorry, vertraagd door een wolkje
en misschien ook een buitje.”

De bloemetjes komen voorzichtig naar buiten,
checken het weerbericht op hun kleine spruiten,
zien 8 graden en denken:
“Laat maar. Ik blijf nog even binnen.”

Vogels fluiten hun nieuwste hit,
“Tsjilp & Chill – remix edit”,
maar stoppen abrupt bij een hagelbui,
want ja… welkom in april, mui.

Overal ruikt het naar gras en naar zon,
en naar iemand die weer te vroeg begon
met BBQ’en in korte broek —
respect, maar ook: dapper, vriend, echt stoer.

De lente is eigenlijk gewoon
een seizoen met commitment issues:
eerst 18 graden, zonnebril,
dan plots weer winterjas en tissues.

Maar toch…
als je ’s avonds nog licht ziet om negen uur,
en je fietsrit voelt als een mini-avontuur,
dan denk je:

“Oké lente,
je bent een beetje raar…
maar stiekem
zien we je toch wel graag.”
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Jins
Zondag 01/03: …u - 17u
EIN-DE-LIJK is het weer zover.
Het is weer tijd om eerst onze maagjes te vullen met: pistoletjes,
chocolade broodjes, cake, koffie, fruitsap, melk, cornflakes, salami, hesp,
kaas, eieren, balletjes, krieken en nog veel meer. Want jullie kunnen jullie
allemaal inschrijven voor de brunch en het zwembad. Wie heeft daar nu
geen zin in! Wij alvast wel hoor.

Vanaf 9u zijn jullie welkom op de brunch, tot 12u want dan
vertrekken wij met heel de scouts richting de meerminnen in
Beveren. Om 17u komen we terug aan met de bus op de
scouts.

Voor het zwemmen:
Kapoenen, welpen, kabouters, jonggivers betalen: €7
Givers en jins betalen: €10.5

meenemen zwemmen: koek, drankje, warme kledij,
zwembroek, handdoek

Zaterdag 7/03: 19u - 22u:

Jin quiz: Houdt u klaar… én quizen maarrrrrr. Wie houdt van wat
uitdaging? Wie heeft er veel algemene kennis en wie is er competitief?

Want dan ben jij geschikt om je te wagen aan onze jaarlijkse quiz night.

- Wat heb je nodig? Je hersenen, een blad, pen, vragen,
oplossingen, goesting en een dorstje.

- Waar? Op de scouts.
- Is het in groep? Ja, het is in groepjes van 4.
- Prijs? €20/groep
- Prijzen? Die zijn er zeker…

Kom je kennis testen en waag je aan de 3de editie van deJINQUIZ ten
voordele van het Jinkamp.

Inschrijven via ap.lc/oSVcQ
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Vrijdag 27/03: 20u - 4u:

Heb je zin in een lekker pintje of een frisse cola na zo’n immense
werkweek. Kom dan gerust eens piepen op ons jincafé. Later op de
avond kan je ook een dansje komen placeren ;)

Geen Bier/kriek/wijn: -16 jaar
Geen sterke drank/cocktails: -18 jaar

Vrijdag 24/04: 20u - 4u:

Heb je zin in een lekker pintje of een frisse cola na zo’n immense
werkweek. Kom dan gerust eens piepen op ons jincafé. Later op de
avond kan je ook een dansje komen placeren ;)

Geen Bier/kriek/wijn: -16 jaar
Geen sterke drank/cocktails: -18 jaar
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Avondlied

Voor alle leden (en eventuele leiding) die het avondlied nog niet kennen…

O Heer, d' avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom
de winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom
wij knielen neer om U te zingen
in 't slapend woud ons avondlied
wij danken U voor wat we ontvingen,
wij vragen, Heer, verlaat ons niet
knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze bee
luisterend, fluisteren, kruinen mee
en sterren staren teder
geef ons Heer, zege en rust en vree
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