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Voorwoord 
 

Liefste ouders, 

EIN-DE-LIJK beginnen we aan het nieuwe scoutsjaar en wat hebben wij er zin 
in. “SCOUT-ENTIEK” dat is het jaarthema voor 2025-2026. Nogmaals, wat 
hebben wij er toch zin in om alle oude maar ook nieuwe gezichtjes weer terug 
te zien. Alle geluk dat het hiermee niet eindigt, maar dat er nog 8 maanden 
gepland staan! Joepie! Maar laten we niet te ver in de toekomst kijken en het 
voorlopig op september en oktober houden. 

Wat krijgen we de komende maanden te zien? Op 14 september is het onze 
jaarlijkse bbq en overgang, nadien is het vriendjesdag en is er ook weer een 
jincafé, Misschien zelfs al een weekend. Maar anders zullen we het allemaal wel 
op ons af laten komen. Zo houden we het wat spannend en leuk voor iedereen. 

Ne stevige linker 

De groepsleiding 
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Evenementen 
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Contactenlijst 
Groepsleiding groepsleiding@scoutsdereigers.be 

Tibo de Pré 04 96 03 30 10 

Kobe Schepens 04 87 65 95 62 

Simen De Clerck 04 94 90 30 42 

Kapoenenleiding kapoenen@scoutsdereigers.be 

Lisse Schepens 04 89 46 75 22 

Lennert Van Reusel 04 92 71 40 94 

 Jules Trouwen   04 68 02 50 79 

Kabouterleiding kabouters@scoutsdereigers.be 

Wanne Boen 04 74 06 97 82 

Lien Mertens 04 98 97 80 61 

Lieselore Lammens 04 70 07 21 33 

Fien Verschueren 04 88 07 28 45 

Welpenleiding welpen@scoutsdereigers.be 

Sam Castelyns 04 86 49 84 87 

Yaro Van Dyck 04 94 46 02 82 

Seppe Smet 04 68 18 68 87 

Jonggiverleiding jonggivers@scoutsdereigers.be 

Simen De Clerck 04 94 90 30 42 

Charlotte Fierens 04 88 11 89 11 

Line De Clerck 04 68 54 30 13 

Giverleiding givers@scoutsdereigers.be 

Kobe Schepens 04 87 65 95 62 

Lars De Backer 04 68 13 15 13 

Loeka De Loose 04 94 59 13 94 

Jinleiding jin@scoutsdereigers.be  
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Tibo de Pré 04 96 03 30 10 

arne Meynaerts 04 68 23 24 55 

Lenn Jacobs 04 70 57 11 47 

Inschrijven 
 
U kan uw kind online inschrijven. Dit geldt enkel voor kinderen die nieuw zijn, 
kinderen voor wie u vorig jaar al lidgeld heeft betaald zijn al ingeschreven. 
 
Het inschrijven gaat als volgt: 

1. Ga naar www.scoutsdereigers.be  
2. Klik op “Info” en dan op “Inschrijven” 

3. Vul het inschrijvingsformulier in 
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Lidgeld 
 
Beste ouders 
Voor 2025 – 2026 bedraagt het nationale lidgeld €45,50 per lid. Daarmee ben je 
verzekerd tijdens elke scouts- & gidsen activiteit en kunnen we beroep doen op de 
dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Om een deel van onze 
werkingskosten voor de groep te dekken, zoals onderhoud van lokalen en materiaal, 
vragen wij hier bovenop een extra bedrag van €19,50. Dat brengt het lidgeld voor dit 
werkjaar op €65 voor het oudste kind en €60 voor de volgende kinderen binnen 
hetzelfde gezin. 
U betaalt het lidgeld door de som over te schrijven op onze groepsrekening: 
BE46 1030 7870 2636  - GKCC BE BB ​
Groepscomité Scouts De Reigers​
Putsebaan 170 2040 Zandvliet​
Met vermelding van: Naam kind + tak. 
Opgelet! Gelieve steeds één overschrijving per kind te doen. Vanaf een tweede kind: 
€5 korting. 
 
Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn voor u. Mocht dat 
niet zo zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing 
hiervoor. U kunt hiervoor terecht bij de groepsleiding. 
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Uniform 
 
“Met het dragen van het uniform toon je dat je lid bent van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen en verwijs je naar de waarden en opvattingen van onze beweging. Met 
het aanbieden van een uniform willen we aan leden en leiding de kans geven iets 
gemeenschappelijks te veruiterlijken.” 
Kapoenen: Geen voorgeschreven uniform, wel een groepsdas en eventueel T-shirt 
van de groep. 
Kabouters: Groepsdas, beige hemd en een groene rok. Eventueel T-shirt van de 
groep. 
Welpen: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek. Eventueel T-shirt van 
de groep. 
Jonggivers: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek of een groene rok. 
Eventueel T-shirt van de groep. 
Givers: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek of een groene rok. 
Eventueel T-shirt van de groep. 

Indeling van het uniform 
 ​
Het groepslintje komt bovenaan op je 
rechtermouw (boven het Antwerps 
wapenschild). 
Alle scoutsemblemen die je als herinnering wilt 
ophangen (bijvoorbeeld: embleem van 
Brownsea Island, buitenlandse kentekens, 
beloftes, …) komen op de linkermouw. Opgelet: 
een lange broek wordt enkel gedragen als het 
vriest!  
Vele van de emblemen kan je voor of na de 

scouts bij de groepsleiding kopen. Hieronder staat de foto van Scouts de Reigers, 
dus de keuze ligt aan jou 
2dehands uniform 
 

Zijn je T-shirt, hemd, broek/rok of trui plots te klein? Gooi ze zeker niet weg, maar 
bezorg je spullen aan onze tweedehandswinkel. Op die manier kan je iemand anders 
een groot plezier doen. En misschien hebben we zelfs wel iets voor jou in stock! Voor 
de stock kan je contact opnemen met Liesbeth van het Comité.  
Dit kan via het nummer: 0473/20.16.96​
​
Materiaal mag ook steeds worden binnengebracht bij Liesbeth.  
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Programma 
 
Algemene ‘regels’​
 

●​ Wanneer het scouts is, op verschillende uren, dan nemen we altijd een 
tussendoortje (koek, fruit, …) en voldoende drinken mee. Denk aan de 
ecologische voetafdruk en afval, dus vermijd zoveel mogelijk papiertjes en 
brikjes. Bij een scoutsdag van 10-17u komt daar nog een lunchpakket bij. Het 
beste is een flesje/drinkenbus dan kunnen de leden drinken wanneer ze dorst 
hebben en bijvullen indien nodig. Wij zijn altijd actief bezig en gemiddeld om 
het uur komen ze vragen om te drinken. Vaak zijn we ook weg van het terrein 
en dan hebben de kinderen weinig aan een brikje/blikje, want dat kunnen ze 
niet hersluiten en dan kunnen ze niet doseren.​
 

●​ Wanneer mogelijk, komen we met de fiets.​
 

●​ Gelieve een seintje te geven aan de leiding als uw kind niet kan komen. 
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Kapoenen 
 
Zondag 07/09: 14u - 17u:  

🚨 Vandaag is het zo ver! 🚨🚨 Vandaag is het zo ver! 
🚨 

De afscheidsvergadering voor al onze tweedejaars 
kapoenen die doorgaan naar een oudere tak! 🎉 

MAAR… niet wenen, niet treuren, want dit wordt gewoon 
de beste afscheidsvergadering OOIT (en ja, dat zeggen 
we niet zomaar 👀). 

Bereid je voor om nog één laatste keer alles te geven samen met de kapoenen.  

Meenemen: voldoende water, GEEN 4-uurtje  

 
Zondag 14/09: 13u - 17u:  
 
Overgang 
 
Voor de bbq spelen we eerste nog met al de overgangers een spel terwijl dat de rest 
de overgang voorbereidt. Vanaf 16u beginnen we er echt aan en zijn de ouders ook 
welkom. 
 
BBQ 

Het kamp zit erop, de zomervakantie loopt stilaan ten einde en het nieuwe scoutsjaar 
staat alweer voor de deur. En zoals elk jaar trappen we dat feestelijk af met onze 
heerlijke BBQ! 

🕓 Vanaf 16.00 uur ben je welkom voor een drankje en de officiële voorstelling van 
onze nieuwe leidingsploeg.​
🍽️ Vanaf 17.00 uur zorgen onze bakkers ervoor dat je kan genieten van een lekkere 
maaltijd. 

📅 Inschrijven kan enkel via het formulier hieronder, tot en met zondag 7 september 
om middernacht.​
Na die datum sluiten we de inschrijvingen definitief af. Wil je een bestaande 
inschrijving aanpassen? Dat kan tot 7 september via mail naar 
inschrijvingen.de.reigers@gmail.com. Daarna zijn wijzigingen helaas niet meer 
mogelijk. 
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INSCHRIJVEN 

💰 Na je inschrijving ontvang je een automatische bevestiging. Het te betalen bedrag 
en het rekeningnummer krijg je later via mail toegestuurd. 

🍴 Vergeet niet: breng je eigen bord en bestek mee. Wij voorzien een afwasplek voor 
wie dat wenst, een traditie die we graag in ere houden! 

Helpende handen gezocht!​
Op zondag 14 september om 10.00 uur snijden we samen groenten in de lokalen. 
Breng gerust een snijplank en mesje mee — een keukenrobot is ook altijd welkom! 

Tot dan, we kijken ernaar uit om samen het nieuwe scoutsjaar feestelijk in te zetten! 

 
 
Zondag 21/09: 14u - 17u:  
 
Vandaag is het vriendjesdag. ‘Wat houdt dat nu in leiding?’ ‘Awel, dan mogen jullie 
allemaal jullie vriendjes en vriendinnetjes mee pakken zodat ook zij eens de smaak 
te pakken kunnen krijgen van een leuke scoutsdag.’ Dus Ja iedereen is dan (en ook 
het weekend erna) welkom om te komen proberen. Als jullie daarna nog willen 
komen, kunnen jullie ouders jullie inschrijven. Al de info staat op onze website. 
 
Meenemen: koek, drankje, vriendje en/of vriendinnetje 

 
Zondag 28/09: 13u - 17u:  
Het jaar is nog maar net begonnen en we 
maken er al een leuke uitstap van naar de 
dorpsdag van Stabroek, maar maken er 
natuurlijk een échte scoutsdag van: vol plezier, 
toffe opdrachten en leuke spelletjes. 
 
Meenemen: Koek en drankje 
 
 

Zondag 05/10: familiezondag: 
 
Na een stevig begin zullen we het een dagje rustig en chill houden zodat jullie wat tijd 
met je familie kunnen besteden. geniet ervan en tot volgende week! 
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Zaterdag 12/10: 14u - 17u:  
 
Wie is er beter: de scouts, de chiro of de zeescouts? Ik denk 
dat het antwoord op die vraag wel duidelijk is. Nu moeten we 
het alleen nog even bewijzen en dan zitten we weer een jaar 
goed.  
 
Jaja, Dé Battle Of De Jeugdbewegingen is weer 
aangebroken. Waar spreken we af? Vanboven op de dijk bij de zeescouts. Kom 
allemaal massaal af zodat we ze allemaal een poepje kunnen laten ruiken. 
 
meenemen: koek, voldoende drinken, strijdlust 
 
Zondag 19/10: 10u - 17u: 

 
 
Wij gaan op Schattenjacht. Wij gaan op Schattenjacht. We komen 
aan een bos. Een heel donker bos. We kunnen er ni onder. We 
kunnen er ni over. We kunnen er ni langs. Wat doen we? Wat doen 
we? … 
 
 

Meenemen: 4-uurtje, voldoende water, lunchpakket, goede wandelschoenen  
 
Zondag 26/10: 14u - 17u: 
 
Vandaag trekken we weer het bos in en doen we wat wij 
het beste kunnen. Spelletjes spelen en veel plezier maken. 
Ravotten in het zand of kampen bouwen. Elkaar wat 
plagen en samen lachen. 
 
 
Meenemen: koek, drankje 
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Kabouters 
 
Zondag 07/09: 14u - 17u:  
 
Vandaag spelen we nog een laatste keer samen met de 
3de jaars kabouters en laten we misschien wel een 
traantje want wat gaan we die toppertjes missen😢. 
Dus dan kunnen we maar beter op een mooie manier 
afscheid nemen. 
 
 
Meenemen: zakdoekjes om die traantjes te drogen, koekje en drankje 
 
Zondag 14/09: 13u - 17u:  
Overgang 
 
Voor de bbq spelen we eerst nog met al de overgangers een spel terwijl de rest de 
overgang voorbereidt. Vanaf 16u beginnen we er echt aan en zijn de ouders ook 
welkom. 
 
BBQ 

Het kamp zit erop, de zomervakantie loopt stilaan ten einde en het nieuwe scoutsjaar 
staat alweer voor de deur. En zoals elk jaar trappen we dat feestelijk af met onze 
heerlijke BBQ! 

🕓 Vanaf 16.00 uur ben je welkom voor een drankje en de officiële voorstelling van 
onze nieuwe leidingsploeg.​
🍽️ Vanaf 17.00 uur zorgen onze bakkers ervoor dat je kan genieten van een lekkere 
maaltijd. 

📅 Inschrijven kan enkel via het formulier hieronder, tot en met zondag 7 september 
om middernacht.​
Na die datum sluiten we de inschrijvingen definitief af. Wil je een bestaande 
inschrijving aanpassen? Dat kan tot 7 september via mail naar 
inschrijvingen.de.reigers@gmail.com. Daarna zijn wijzigingen helaas niet meer 
mogelijk. 

INSCHRIJVEN 

13 
 

https://forms.gle/76DoK9H2Wa1GX38c9


💰 Na je inschrijving ontvang je een automatische bevestiging. Het te betalen bedrag 
en het rekeningnummer krijg je later via mail toegestuurd. 

🍴 Vergeet niet: breng je eigen bord en bestek mee. Wij voorzien een afwasplek voor 
wie dat wenst, een traditie die we graag in ere houden! 

Helpende handen gezocht!​
Op zondag 14 september om 10.00 uur snijden we samen groenten in de lokalen. 
Breng gerust een snijplank en mesje mee — een keukenrobot is ook altijd welkom! 

Tot dan, we kijken ernaar uit om samen het nieuwe scoutsjaar feestelijk in te zetten!​
 

Zondag 21/09: 14u - 17u:  

 
Vandaag is het vriendjesdag. ‘Wat houdt dat nu in leiding?’ 
‘Awel, dan mogen jullie allemaal jullie vriendjes en 
vriendinnetjes mee pakken zodat ook zij eens de smaak te 
pakken kunnen krijgen van een leuke scoutsdag.’ Dus ja 
iedereen is dan (en ook het weekend erna) welkom om te 
komen proberen. Als jullie daarna nog willen komen, 
kunnen jullie ouders jullie inschrijven. Al de info staat op 
onze website. 
 
 
 
Meenemen: koekje, drankje, vriendjes en/of vriendinnetjes 
 
Zondag 28/09: 14u - 17u:  

​
Smeer jullie benen maar al in want we springen samen op de 
fiets en trekken zoals ieder jaar eropuit naar de Dorpsdag in 
Stabroek. Kraampje hier, kermis daar en nog veel meer, dus 
zeker komen voor een namiddagje vol plezier in volledig uniform!  
 
 
Meenemen: koekje, drankje, FIETS (+ slot) en 5 EURO 
ZAKGELD 

 
Zondag 05/10: familiezondag:​
 
Na een stevig begin van het scoutsjaar zullen we het een dagje rustig en chill houden 
zodat jullie wat tijd met je familie kunnen besteden. Geniet ervan en tot volgende 
week! 
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Zaterdag 12/10: 14u-17u: 
 
Wie is er beter: de scouts, de chiro of de zeescouts? Ik denk dat het antwoord op die 
vraag wel duidelijk is. Nu moeten we het alleen nog even bewijzen en dan zitten we 
weer een jaar goed.  
 
Jaja, Dé Battle Of De Jeugdbewegingen is weer aangebroken. Waar spreken we af? 
Vanboven op de dijk bij de zeescouts. Kom allemaal massaal af zodat we ze 
allemaal een poepje kunnen laten ruiken. 
 
Meenemen: koekje, voldoende drinken 
 
Vrijdag 17/10 - zondag 19/10: weekend: 
 
JIPPIEEEEEE dit weekend is het tijd om op kabouterweekend 
te gaan. Haal die slaapzakken en matjes al maar van onder het 
stof want die ga je zeker en vast kunnen gebruiken. Gezellig 
samen eten, babbelen en veeeeeeelllll super-zotte-coole 
activiteiten!! Dat staat allemaal op de planning voor dit 
weekend dus wij hopen dat jullie er allemaal bij zijn want wij 
alvast wel!  
 
Meer informatie volgt nog via mail 
 
Zondag 26/10: 14u - 17u: 

 
Mmm… wat proeven we op deze hoek van de straat? Is het 
iets zoet of iets zout? En welke kant moeten we dan uit? 
Zoals je nu misschien al geraden hebt, doen de vandaag 
een super-mega-leuke zoet-zout tocht!! Aan jullie om de 
juiste weg te vinden aan de hand van jullie scherpe 
smaakpapillen.  
 
 

Meenemen: koekje en drankje 
 
vrijdag 31/10: 19u tot 21u 
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boooooohh, de engste tijd van het jaar is aangebroken. Halloween!!!! Vandaag 
komen we te weten of jullie jullie stresshormonen de baas kunnen. Wij kijken er 
alvast naar uit! Vergeet zeker je engste outfit niet aan te doen.  
 
meenemen: drankje, verkleedkleren  
 
 
 

Welpen 
 
Zondag 07/09: 14u - 17u:  
 
Nu we elkaar bijna moeten gaan missen, kunnen we maar beter op een mooie 
manier afscheid nemen. Voorzie zeker een zakdoek want iedereen gaat heel droevig 
zijn om afscheid te nemen van de leiding of niet??  
meebrengen: zakdoek, koekje, drankje en je favoriete knuffel 

 
 
Zondag 14/09: 13u - 17u:  
 
Overgang 
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Voor de bbq spelen we eerste nog met al de overgangers een spel terwijl dat de rest 
de overgang voorbereidt. Vanaf 16u beginnen we er echt aan en zijn de ouders ook 
welkom. 
 
BBQ 

Het kamp zit erop, de zomervakantie loopt stilaan ten einde en het nieuwe scoutsjaar 
staat alweer voor de deur. En zoals elk jaar trappen we dat feestelijk af met onze 
heerlijke BBQ! 

🕓 Vanaf 16.00 uur ben je welkom voor een drankje en de officiële voorstelling van 
onze nieuwe leidingsploeg.​
🍽️ Vanaf 17.00 uur zorgen onze bakkers ervoor dat je kan genieten van een lekkere 
maaltijd. 

📅 Inschrijven kan enkel via het formulier hieronder, tot en met zondag 7 september 
om middernacht.​
Na die datum sluiten we de inschrijvingen definitief af. Wil je een bestaande 
inschrijving aanpassen? Dat kan tot 7 september via mail naar 
inschrijvingen.de.reigers@gmail.com. Daarna zijn wijzigingen helaas niet meer 
mogelijk. 

INSCHRIJVEN 

💰 Na je inschrijving ontvang je een automatische bevestiging. Het te betalen bedrag 
en het rekeningnummer krijg je later via mail toegestuurd. 

🍴 Vergeet niet: breng je eigen bord en bestek mee. Wij voorzien een afwasplek voor 
wie dat wenst, een traditie die we graag in ere houden! 

Helpende handen gezocht!​
Op zondag 14 september om 10.00 uur snijden we samen groenten in de lokalen. 
Breng gerust een snijplank en mesje mee — een keukenrobot is ook altijd welkom! 

Tot dan, we kijken ernaar uit om samen het nieuwe scoutsjaar feestelijk in te zetten! 

 
 
Zondag 21/09: 14u - 17u:  
 
Vandaag is het vriendjesdag. ‘Wat houdt dat nu in leiding?’ ‘Awel, dan mogen jullie 
allemaal jullie vriendjes en vriendinnetjes mee pakken zodat ook zij eens de smaak 
te pakken kunnen krijgen van een leuke scoutsdag.’ Dus Ja iedereen is dan (en ook 
het weekend erna) welkom om te komen proberen. Als jullie daarna nog willen 
komen, kunnen jullie ouders jullie inschrijven. Al de info staat op onze website. 
 
meebrengen: koek, drankje, vriendje en/of vriendinnetje 
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Zondag 28/09: 14u - 17u:  
Wat is er niet in de jungle? een KFC? Nee! Een school? Nee! Een dorp? Ja!!! dat 
zochten we! vandaag gaan we naar de dorpsdag in stabroek. Dit lijkt niet heel hard 
op de jungle maar door de drukte zal het zeker zo aanvoelen! 
Kom allemaal zeker met de fiets, want met de liaan zullen we er zeker niet geraken ;)  
meebrengen: koekje, drankje, fiets 

 
Zondag 05/10: familiezondag: 
 
Na een stevig begin zullen we het een dagje rustig en chill houden zodat jullie wat tijd 
met je familie kunnen besteden. geniet ervan en tot volgende week! 
 
Zaterdag 12/10: 14u - 17u: 
 
Wie is er beter: de scouts, de chiro of de zeescouts? Ik denk dat het antwoord op die 
vraag wel duidelijk is. Nu moeten we het alleen nog even bewijzen en dan zitten we 
weer een jaar goed.  
 
Jaja, Dé Battle Of De Jeugdbewegingen is weer aangebroken. Waar spreken we af? 
Vanboven op de dijk bij de zeescouts. Kom allemaal massaal af zodat we ze 
allemaal een poepje kunnen laten ruiken. 
 
meenemen: koek, voldoende drinken 
 
Zondag 19/10: 10u - 17u: 
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Bereid jullie voor, want we trekken samen op pad naar het Land der Griezel. Hier 
spoken angstaanjagende wezens  die jullie beet willen nemen. Maar pas op.. dit 
avontuur vereist 5 euro tol  . Kleed jullie als een echte scout en wees voorbereid 
op het ergste.  
meebrengen: 5 euro, uniform aandoen, eventueel mobibkaart, drankje en 
koekje 
 
Zondag 26/10: 14u - 17u: 
Spooky scary skeleton!!! oooeeehhhh eng eng eng! Halloween ligt achter de hoek en 
dat betekent dat wij wat dingen kunnen verzamelen, wat hoor ik jullie dan vragen…  
SNOEPJES!!! Doe allemaal jullie engste halloweenoutfit aan, bijjjjvoorrrrbeellddd: 
hannibal lecter, killer clown of de kabouterleiding 👻👻👻 
meebrengen: rugzakje, koekje, drankje en heel enge outfit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 



 
 
 

Jonggivers 
 
Zondag 07/09: 14u - 17u:  
 
Nu we elkaar bijna moeten gaan missen, kunnen 
we maar beter op een mooie manier afscheid 
nemen… Kom allemaal af voor onze allerlaatste 
zondag samen, en om bij te babbelen na ons 
super leuk kamp!  
 
Meenemen: koekje, drankje, zakdoeken om 
jullie tranen af te vegen 
 
Zondag 14/09: 13u - 17u:  
 
Overgang 
 
Voor de bbq spelen we eerste nog met al de overgangers een spel terwijl dat de rest 
de overgang voorbereidt. Vanaf 16u beginnen we er echt aan en zijn de ouders ook 
welkom. 
 
BBQ 

Het kamp zit erop, de zomervakantie loopt stilaan ten einde en het nieuwe scoutsjaar 
staat alweer voor de deur. En zoals elk jaar trappen we dat feestelijk af met onze 
heerlijke BBQ! 

🕓 Vanaf 16.00 uur ben je welkom voor een drankje en de officiële voorstelling van 
onze nieuwe leidingsploeg.​
🍽️ Vanaf 17.00 uur zorgen onze bakkers ervoor dat je kan genieten van een lekkere 
maaltijd. 

📅 Inschrijven kan enkel via het formulier hieronder, tot en met zondag 7 september 
om middernacht.​
Na die datum sluiten we de inschrijvingen definitief af. Wil je een bestaande 
inschrijving aanpassen? Dat kan tot 7 september via mail naar 
inschrijvingen.de.reigers@gmail.com. Daarna zijn wijzigingen helaas niet meer 
mogelijk. 

20 
 



INSCHRIJVEN 

💰 Na je inschrijving ontvang je een automatische bevestiging. Het te betalen bedrag 
en het rekeningnummer krijg je later via mail toegestuurd. 

🍴 Vergeet niet: breng je eigen bord en bestek mee. Wij voorzien een afwasplek voor 
wie dat wenst, een traditie die we graag in ere houden! 

Helpende handen gezocht!​
Op zondag 14 september om 10.00 uur snijden we samen groenten in de lokalen. 
Breng gerust een snijplank en mesje mee — een keukenrobot is ook altijd welkom! 

Tot dan, we kijken ernaar uit om samen het nieuwe scoutsjaar feestelijk in te zetten! 

 
Zondag 21/09: 14u - 17u:  
 
Vandaag is het vriendjesdag. ‘Wat houdt dat nu in leiding?’ ‘Awel, dan mogen jullie 
allemaal jullie vriendjes en vriendinnetjes mee pakken zodat ook zij eens de smaak 
te pakken kunnen krijgen van een leuke scoutsdag.’ Dus Ja iedereen is dan (en ook 
het weekend erna) welkom om te komen proberen. Als jullie daarna nog willen 
komen, kunnen jullie ouders jullie inschrijven. Al de info staat op onze website. 
 
Meenemen: koek, drankje, vriendje en/of vriendinnetje 
 
Zondag 28/09: 14u - 17u: (dorpsdag stabroek) 
 
Vandaag gaan we naar jaarlijkse traditie naar de dorpsdag in Stabroek om te 
genieten van leuke kraampjes, snacks & spelletjes. Kom dus zeker met de fiets en in 
VOLLEDIG uniform! 
 
Meenemen: koekje, drankje, fiets, €10 als zakcentje 
 
Zondag 05/10: familiezondag: 
 
Na een stevig begin zullen we het een dagje rustig en chill houden zodat jullie wat tijd 
met je familie kunnen besteden. Geniet ervan en tot volgende week! 
 
Zaterdag 12/10: 14u - 17u:  
 
Wie is er beter: de scouts, de chiro of de zeescouts? Ik denk dat het antwoord op die 
vraag wel duidelijk is. Nu moeten we het alleen nog even bewijzen en dan zitten we 
weer een jaar goed.  
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Jaja, Dé Battle Of De Jeugdbewegingen is weer aangebroken. Waar spreken we af? 
Vanboven op de dijk bij de zeescouts. Kom allemaal massaal af zodat we ze 
allemaal een poepje kunnen laten ruiken. 
 
meenemen: koek, voldoende drinken 
 
Zondag 19/10: 10u - 17u: 
 
Vandaag steken we nog eens de handen uit de mouwen om onze takkas te vullen. 
We trekken eropuit om snoepjes te verkopen – lekker voor de kopers, en goed voor 
onze kas! 
 
Meenemen: koekje, drankje, je beste verkooppraatje​
 
Vrijdag 24/10 - Zondag 26/10: 
 
JOEPIEEEEEEEEEEE!! Wij gaan op weekend!! Meer info volgt nog via mail 😁 
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Givers 
 
Zondag 07/09: 14u - 17u:  
 
Nu we elkaar bijna moeten gaan missen, kunnen we maar beter op een mooie 
manier afscheid nemen. …  
 
Zondag 14/09: 13u - 17u:  
 
Overgang 
Voor de bbq spelen we eerste nog met al de overgangers een spel terwijl dat de rest 
de overgang voorbereidt. Vanaf 16u beginnen we er echt aan en zijn de ouders ook 
welkom. 
 
BBQ 

Het kamp zit erop, de zomervakantie loopt stilaan ten einde en het nieuwe scoutsjaar 
staat alweer voor de deur. En zoals elk jaar trappen we dat feestelijk af met onze 
heerlijke BBQ! 

🕓 Vanaf 16.00 uur ben je welkom voor een drankje en de officiële voorstelling van 
onze nieuwe leidingsploeg.​
🍽️ Vanaf 17.00 uur zorgen onze bakkers ervoor dat je kan genieten van een lekkere 
maaltijd. 

📅 Inschrijven kan enkel via het formulier hieronder, tot en met zondag 7 september 
om middernacht.​
Na die datum sluiten we de inschrijvingen definitief af. Wil je een bestaande 
inschrijving aanpassen? Dat kan tot 7 september via mail naar 
inschrijvingen.de.reigers@gmail.com. Daarna zijn wijzigingen helaas niet meer 
mogelijk. 

INSCHRIJVEN 

💰 Na je inschrijving ontvang je een automatische bevestiging. Het te betalen bedrag 
en het rekeningnummer krijg je later via mail toegestuurd. 

🍴 Vergeet niet: breng je eigen bord en bestek mee. Wij voorzien een afwasplek voor 
wie dat wenst, een traditie die we graag in ere houden! 

Helpende handen gezocht!​
Op zondag 14 september om 10.00 uur snijden we samen groenten in de lokalen. 
Breng gerust een snijplank en mesje mee — een keukenrobot is ook altijd welkom! 

Tot dan, we kijken ernaar uit om samen het nieuwe scoutsjaar feestelijk in te zetten! 
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Zondag 21/09: 14u - 17u:  

 
Vandaag is het vriendjesdag. ‘Wat houdt dat nu in leiding?’ ‘Awel, dan mogen jullie 
allemaal jullie vriendjes en vriendinnetjes mee pakken zodat ook zij eens de smaak 
te pakken kunnen krijgen van een leuke scoutsdag.’ Dus Ja iedereen is dan (en ook 
het weekend erna) welkom om te komen proberen. Als jullie daarna nog willen 
komen, kunnen jullie ouders jullie inschrijven. Al de info staat op onze website. 
 
Meenemen: koek, drankje, vriendje en/of vriendinnetje 
 
Zondag 28/09: 13u - 17u:  
PRO2040 mijn gat!!! Weg uit da boerenhol vandaag! Op naar het dorp van u 
“geliefde leiding”!! Rarara waar brengen de fixkes ons vandaag naartoe? Smeer jullie 
benen in en wees de kanibaal van Baal, want het zal nodig zen! 
Meenemen: 
FIETSFIETSFIETSFIETSFIETSFIETSFIETSFIETSFIETSFIETSFIETSFIETSFIETSFI
ETSFIETSFIETSFIESTFIESTFIESTkoekje&drankjeFIETSFIETSFIETSFIETSFIETSF
IETSFIETSFIETSFIETSFIETSFIETSFIETSFIETSFIETSFIETSFIETSFIETSFIETSFIE
TS + iets om uw band mee te plakken 
 
Zondag 05/10: familiezondag: 
 
Na een stevig begin zullen we het een dagje rustig en chill houden zodat jullie wat tijd 
met je familie kunnen besteden. Geniet ervan en tot volgende week! 
 
 
Zondag 12/10: 14u - 17u: 
 
Wie is er beter: de scouts, de chiro of de zeescouts? Ik denk dat het antwoord op die 
vraag wel duidelijk is. Nu moeten we het alleen nog even bewijzen en dan zitten we 
weer een jaar goed.  
 
Jaja, Dé Battle Of De Jeugdbewegingen is weer aangebroken. Waar spreken we af? 
Vanboven op de dijk bij de zeescouts. Kom allemaal massaal af zodat we ze 
allemaal een poepje kunnen laten ruiken. 
 
meenemen: koek, voldoende drinken 
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Zondag 19/10: 10u - 17u: 
 
SMULLLEEEEEEEEEEEENNNNN!!!! Heel lekker allemaal MAAR dat gaat van jullie 
afhangen. Als het vies is hebben jullie het fout gemaakt. Haal jullie beste Berend 
Brokkenpap al maar boven. Wie durft om blikvoeier of glazen bokalen mee te 
pakken, knallen we af. DAT IS KATTENETEN!!! LUIERIKKEN!! 
Meenemen: Culinair hoogstaand gerecht (!!!GEEN KATTENETEN!!!), gamel, bestek, 
koekje&drankje 
 
Zondag 26/10: 14u - 17u: 
 
ZONDAG 
straat ligt zich leeg 
te vervelen stoep staart 
mij aan lantaarnpaal 
staan, zwijgen 
mensen vergeten vandaag 
te leven nergens 
iemand thuis auto’s 
wachten af vogels  
durven soms iets 
fluiten bomen hopen op 
heel de wereld 
is verdwenen en ik 
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Avondlied 
 
Voor alle leden (en eventuele leiding) die het avondlied nog niet kennen… 
 

O Heer, d' avond is neergekomen, 
de zonne zonk, het duister klom 
de winden doorruisen de bomen 
en verre sterren staan alom 
wij knielen neer om U te zingen 
in 't slapend woud ons avondlied 
wij danken U voor wat we ontvingen, 
wij vragen, Heer, verlaat ons niet 
knielen, knielen, knielen wij neder, 
door de stilte weerklinkt onze bee 
luisterend, fluisteren, kruinen mee 
en sterren staren teder 
geef ons Heer, zege en rust en vree 
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