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Voorwoord 

 

 

Beste ouders en leden, 

 

We blikken weer terug op een geslaagd kamp, zelf met alle regen die gevallen is 

heeft iedereen er toch mooi van kunnen genieten. Dan hebben we wel iets juist 

gedaan lijkt me. 

Om jullie kind(eren) mogelijks te spotten op één van de zoveel leuke foto’s kunnen 

jullie door het album op onze facebookpagina bladeren. 

Maar het is ook even tijd om niet alleen terug te blikken, maar ook even voorruit te 

kijken. Zo start het nieuwe werkingsjaar met het vaste stramien. De eerste zondag 

van september is het afscheidsvergadering. De tweede zondag vindt de overgang en 

de BBQ plaats. De derde zondag is een vriendjesdag/ kennismakingsdag. Zo 

trappen we het jaar in!  

 

Een stevige linker  

Groepsleiding 
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Evenementen 

 
Overgang + BBQ: zondag 10/09 

 

 

Vriendjesdag: zondag 17/09 
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Contactenlijst 
Groepsleiding groepsleiding@scoutsdereigers.be  

Tibo de Pré tibo@scoutsdereigers.be 04 96 03 30 10 

Kobe Schepens kobe@scoutsdereigers.be 04 87 65 95 62 

Lennert Van Reusel lennert@scoutsdereigers.be 04 92 71 40 94 

Kapoenenleiding kapoenen@scoutsdereigers.be  

Lisse Schepens lisse@scoutsdereigers.be  04 89 46 75 22 

Liezelore Lammens liezlore@scoutsdereigers.be 04 70 07 21 33 

 Maxime De La Court maxime@scoutsdereigers.be 04 73 93 82 99 

Kabouterleiding kabouters@scoutsdereigers.be  

Wanne Boen wnne@scoutsdereigers.be 04 74 06 97 82 

Lien Mertens lien@scoutsdereigers.be  04 98 97 80 61 

Charlotte Fierens charlotte@scoutsdereigers.be  04 88 11 89 11 

Welpenleiding welpen@scoutsdereigers.be  

Simen De Clerck simen@scoutsdereigers.be 04 94 90 30 42 

Yaro Van Dyck yaro@scoutsdereigers.be 04 99 41 62 49 

Seppe smet seppe@scoutsdereigers.be 04 68 18 68 87 

Jonggiverleiding jonggivers@scoutsdereigers.be  

Kaia Van Aelst kaia@scoutsdereigers.be 04 94 80 17 01 

Kobe Schepens kobe@scoutsdereigers.be 04 87 65 95 62 

Loeka De Loose loeka@scoutsdereigers.be 04 94 59 13 94 

Giverleiding givers@scoutsdereigers.be  

Tibo de Pre tibo@scoutsdereigers.be 04 96 03 30 10 

Lars De Bakker lars@scoutsdereigers.be 04 68 13 15 13 

Lennert Van Reusel lennert@scoutsdereigers.be 04 92 71 40 94 

Jinleiding Jins@scoutsdereigers.be  

Lenn Jacobs lenn@scoutsdereigers.be 04 70 57 11 47 

Arne Meynaerts arne@scoutsdereigers.be 04 68 23 24 55 
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mailto:tibo@scoutsdereigers.be
mailto:kobe@scoutsdereigers.be
mailto:lennert@scoutsdereigers.be
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mailto:kabouters@scoutsdereigers.be
mailto:lien@scoutsdereigers.be
mailto:charlotte@scoutsdereigers.be
mailto:welpen@scoutsdereigers.be
mailto:simen@scoutsdereigers.be
mailto:jonggivers@scoutsdereigers.be
mailto:kaia@scoutsdereigers.be
mailto:kobe@scoutsdereigers.be
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Inschrijven 
 

U kan uw kind online inschrijven. Dit geldt enkel voor kinderen die nieuw zijn, 

kinderen voor wie u vorig jaar al lidgeld heeft betaald zijn al ingeschreven. 

 

Het inschrijven gaat als volgt: 

1. Ga naar www.scoutsdereigers.be  

2. Klik op ‘Online inschrijven’ 

3. Vul het inschrijvingsformulier in 

 

  

http://www.scoutsdereigers.be/
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Lidgeld 
 

Beste ouders 

Via deze weg willen we u informeren over het jaarlijks lidgeld voor scouting. Voor 

2022 -2023 bedraagt het nationale lidgeld €34 per lid. Daarmee ben je verzekerd 

tijdens elke scouts- & gidsenactiviteit en kunnen we beroep doen op de 

dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Om een deel van onze 

werkingskost voor de groep te dekken, zoals onderhoud van lokalen en materiaal, 

vragen wij hier bovenop een extra bedrag van €16. Dat brengt het lidgeld voor dit 

werkjaar op €50 voor het oudste kind en €45 voor de volgende kinderen binnen het 

zelfde gezin. 

 

U betaalt het lidgeld door de som over te schrijven op onze groepsrekening: 

BE19 0682 2939 3812 - GKCC BE BB  
Groepscomité Scouts De Reigers 
Putsebaan 170 2040 Zandvliet 
Met vermelding van: Naam kind + tak. 

Opgelet! Gelieve steeds één overschrijving per kind te doen. Vanaf een tweede kind: 

€5 korting. 

 

Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn voor u. Mocht dat 

niet zo zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing 

hiervoor. U kunt hiervoor terecht bij de groepsleiding. 
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Uniform 
 

“Met het dragen van het uniform toon je dat je lid bent van Scouts en Gidsen 

Vlaanderen en verwijs je naar de waarden en opvattingen van onze beweging. Met 

het aanbieden van een uniform willen we aan leden en leiding de kans geven iets 

gemeenschappelijks te veruiterlijken.” 

Kapoenen: Geen voorgeschreven uniform, wel een groepsdas en eventueel T-shirt 

van de groep. 

Kabouters: Groepsdas, beige hemd en een groene rok. Eventueel T-shirt van de 

groep. 

Welpen: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek. Eventueel T-shirt van 

de groep. 

Jonggivers: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek of een groene rok. 

Eventueel T-shirt van de groep. 

Givers: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek of een groene rok. 

Eventueel T-shirt van de groep. 

Indeling van het uniform 

  

Het groepslintje komt bovenaan op je 

rechtermouw (boven het Antwerps 

wapenschild). 

Alle scoutsemblemen die je als herinnering wilt 

ophangen (bijvoorbeeld: embleem van 

Brownsea Island, buitenlandse kentekens, 

beloftes, …) komen op de linkermouw. Opgelet: 

een lange broek wordt enkel gedragen als het 

vriest!  

Vele van de emblemen kan je voor of na de 

scouts bij de groepsleiding kopen. Hieronder staat de foto van Scouts de Reigers, 

dus de keuze ligt aan jou 

2dehands uniform 
 

Zijn je T-shirt, hemd, broek/rok of trui plots te klein? Gooi ze zeker niet weg, maar 

bezorg je spullen aan onze tweedehandswinkel. Op die manier kan je iemand anders 

een groot plezier doen. En misschien hebben we zelfs wel iets voor jou in stock! Voor 

de stock kan je contact opnemen met Liesbeth van het Comité.  

Dit kan via het nummer: 0473/20.16.96 

 

Materiaal mag ook steeds worden binnengebracht bij Liesbeth.  
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Programma 
 

Algemene ‘regels’ 

 

● Wanneer het scouts is, op verschillende uren, dan nemen we altijd een 

tussendoortje (koek, fruit, …) en voldoende drinken mee. Denk aan de 

ecologische voetafdruk en afval, dus vermijdt zo veel mogelijk papiertjes en 

brikjes. Bij een scoutsdag van 10-17u komt daar nog een lunchpakket bij. Het 

beste is een flesje/drinkbus dan kunnen de leden drinken wanneer ze dorst 

hebben en bijvullen indien nodig. Wij zijn altijd actief bezig en gemiddeld om 

het uur komen ze vragen om te drinken. Vaak zijn we ook weg van het terrein 

en dan hebben de kinderen weinig aan een brikje/blikje, want dat kunnen ze 

niet hersluiten en dan kunnen ze niet doseren. 

 

● Wanneer mogelijk, komen we met de fiets. 

 

● Gelieve een seintje te geven aan de leiding als uw kind niet kan komen. 
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Kapoenen 
 

Zondag 03/09: 14u – 17u  

Wat gaan we iedereen missen, vandaag de laatste keer met de oude tak. We nemen 

afscheid en we warmen ons op om de nieuwe leden te verwelkomen. 

Vandaag nog is een goede ouderwetse scouts dag met veel spelletjes. Vertel de 

leiding vandaag zeker wat jouw favoriet spelletje is. 

 

Meebrengen: Koekje en drankje 

 

Zondag 10/09: 14u – 17u 

Eindelijk is het weer zo ver, de overgang. Kapoentjes worden kabouter of welp en de 

jins worden leiding. En alles wat daar nog tussen past is vanzelfsprekend. De 

kinderen die overgaan komen best niet in hun zondags kostuum. Gewoon een mooi 

scoutsuniform voldoet, deze gaat wel mogelijks een paar keer de was in moeten. 

Ook kan er vandaag lekker gesmuld worden op de scouts. Traditiegetrouw is het 

weer onze BBQ. Wie nog niet heeft ingeschreven kan terecht op onze facebook  

 

Meebrengen: koekje, drankje 
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Zondag 17/09: 14u – 17u  

Vandaag leert iedereen elkaar eens goed kennen. Dat is dus ook de perfecte 

mogelijkheid om een vriendje/vriendinnetje mee te nemen en hem of haar ook kennis 

te laten maken met de scouts. Of in één woord gezegd VRIENDJESDAG 12 

Wie wil jij graag iedere zondag zien op de scouts? Neem hem of haar mee en dan 

speel je alvast 1 dag samen bij ons. 

 

Meebrengen: koekje, drankje en je BFF 

Zondag 24/09: 14u – 17u 

Vandaag is het dorpsdag en wij zijn dorpsmensen die goed kunnen fietsen. Wat 

kunnen we dan beter doen dan fietsen naar Stabroek en de dorpsdag vieren. Al een 

geluk weet jullie leiding een binnenweg en is het helemaal niet ver fietsen!  

 

Meenemen: koekje, voldoende water, FIETS, HELM, FLUOHESJE!! 
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Save the date: 18-19 November is het weekend, verdere info volgt 

later   

Zondag 01/10: 14u – 17u  

Ahoii kapoenen, vandaag heb ik, de kapitein, jullie hulp nodig! Er 

is een schatkaart naar jullie leiding gestuurd en jullie moeten de 

schat gaan zoeken want dit kan ik niet alleen.  

Alle hens aan dek dus!  

Jullie moeten jullie verkleden als piraten om de schatkaart 

te kunnen zien!  

Veel succes!!  

 

Meenemen: koekje, drankje, je beste smaakpapillen!  

 

Zondag 08/10: 14u – 17u 

Vandaag zal iedereen zijn beste beentje moeten voorzetten. Wij gaan 

de jaarlijkse strijd weer aan tegen de chiro en de zeescouts in de battle 

of the jeugdbeweging. Nemen wij, net zoals vorig jaar, de beker weer 

mee of niet? Kom dus zeker mee omd deze strijd te winnen. 

 

Meenemen: voldoende drinken 

 

Zondag 15/10: familiezondag 

De eerste familiezondag van het jaar is 

aangekomen. Net zoals jullie doorheen het jaar, 

gaat jullie leidingsploeg ook eens op weekend 

Daarom kunnen wij er deze zondag niet bij zijn en 

zal het dus geen scouts zijn. 
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Zondag 22/10: 14u – 17u 

 P=K  B=J -B & -N 

   

Meenemen: koekje, drankje  schoenen waar je goed mee kan spelen  

 

Zondag 29/10: 10u – 17u 

Dag onze kleine spookjes! Oh nee, we bedoelen 

natuurlijk onze allertofste kapoenen. Of bedoelen we 

toch spookjes? Vandaag mogen jullie je verkleden 

want we gaan samen zorgen dat we alles hebben om 

een super mega tof cool weekend te beleven. Warm 

jullie stembanden al maar op en oefen jullie beste 

verkooppraatjes. 

 

meenemen: lunch, das, verkleedkleren, drinken en een opgewarmde stem! 
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Kabouters 
Zondag 03/09: 14u – 17u  

Wat gaan we iedereen missen, vandaag de laatste keer met de oude tak. We nemen 

afscheid en we warmen ons op om de nieuwe leden te verwelkomen. 

De leiding laat al een traantje vallen bij het schrijven van deze tekst. 

 

Meebrengen: koekje en drankje (heel veel zakdoeken voor onze tranen) 

 

 

Zondag 10/09: 10u – 17u 

Eindelijk is het weer zo ver, de overgang. Kapoentjes worden kabouter of welp en de 

jins worden leiding. En alles wat daar nog tussen past is vanzelfsprekend. De 

kinderen die overgaan komen best niet in hun zondags kostuum. Gewoon een mooi 

scoutsuniform voldoet, deze gaat wel mogelijks een paar keer de was in moeten. 

Ook kan er vandaag lekker gesmuld worden op de scouts. Traditiegetrouw is het 

weer onze BBQ. Wie nog niet heeft ingeschreven ka  terecht op onze facebook  

 

Meebrengen: koekje, drankje 
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Zondag 17/09: 14u – 17u  

Vandaag leert iedereen elkaar eens goed kennen. Dat is dus ook de perfecte 

mogelijkheid om een vriendje/vriendinnetje mee te nemen en hem of haar ook kennis 

te laten maken met de scouts. Of in één woord gezegd VRIENDJESDAG 12 

Wie wil jij graag iedere zondag zien op de scouts? Neem hem of haar mee en dan 

speel je alvast 1 dag samen bij ons. 

 

Meebrengen: koekje, drankje en je BFF 

 

Zondag 24/09: 14u – 17u 

Vandaag gaan we op stap naar een plek met leuke kraampjes en veel 

springkastelen, kunnen jullie het al raden? Smeer jullie beentjes maar al goed in 

want wij gaan met de fiets!!! 

 

Meebrengen: koekje, drankje en zeker met de fiets komen!!! 

 

Zondag 01/10: 14u – 17u  

Wat ruist daar door het struikgewas? Ik zou willen weten wat dat was. Wat ruist daar 

door het struik gewas? Wist ik maar wat dat was. Dat gaan wij vandaag ontdekken. 

Vandaag trekken we naar het bos om de strijd met elkaar aan te gaan. Dus wees er 

zeker bij!  

 

Meenemen : koekje en drankje 

 

Zondag 08/10: 14u – 17u 

Vandaag zal iedereen zijn beste beentje moeten voorzetten. Wij 

gaan de jaarlijkse strijd weer aan tegen de chiro en de zeescouts in 

de battle of the jeugdbeweging. Nemen wij, net zoals vorig jaar, de 

beker weer mee of niet? Kom dus zeker mee omd deze strijd te 

winnen. 

 

Meenemen: voldoende drinken 
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Zondag 15/10: familiezondag 

De eerste familiezondag van het jaar is aangekomen. Net 

zoals jullie doorheen het jaar, gaat jullie leidingsploeg ook 

eens op weekend Daarom kunnen wij er deze zondag niet 

bij zijn en zal het dus geen scouts zijn. 

 

Zondag 22/10: 10u – 17u 

Aangezien wij nog heel veel leuke dingen gaan doen doorheen het jaar verwachten 

wij vandaag dat jullie allemaal jullie allerbeste verkooptrucs naar boven halen!! We 

trekken er nog eens op uit naar de grote stad om onze takkas te spijzen. Dus kom 

allemaal talrijk naar de scouts met jullie allerliefste snoetjes  

 

Meenemen: koekje, drankje, middageten (buzzypas) 

 

Vrijdag 27/10: 19u – 21u  

Vanavond gaan we allemaal samen griezelen in het enge 

reigersbos!!! Bereid jullie maar voor op een spannende 

tocht met veel obstakels en griezels  

 

Meenemen: Zaklamp en verkleedkleren 
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Welpen 
Zondag 03/09: 14u – 17u 

Wat gaan we iedereen missen, vandaag de laatste keer met de oude tak. We nemen 

afscheid en we warmen ons op om de nieuwe leden te verwelkomen. Daarom spelen 

we afscheidspelletjes 

 

Meebrengen: koek, drankje, vele traantjes 

 
  

Zondag 10/09: 10u – 17u 

Eindelijk is het weer zo ver, de overgang. Kapoentjes worden kabouter of welp en de 

jins worden leiding. En alles wat daar nog tussen past is vanzelfsprekend. De 

kinderen die overgaan komen best niet in hun zondags kostuum. Gewoon een mooi 

scoutsuniform voldoet, deze gaat wel mogelijks een paar keer de was in moeten. 

Ook kan er vandaag lekker gesmuld worden op de scouts. Traditiegetrouw is het 

weer onze BBQ. Wie nog niet heeft ingeschreven ka  terecht op onze facebook 

  

Meebrengen: koekje, drankje 

 
  

x-apple-data-detectors://embedded-result/7
x-apple-data-detectors://embedded-result/257


18 
 

Zondag 17/09: 14u – 17u 

Vandaag leert iedereen elkaar eens goed kennen. Dat is dus ook de perfecte 

mogelijkheid om een vriendje/vriendinnetje mee te nemen en hem of haar ook kennis 

te laten maken met de scouts. Of in één woord gezegd VRIENDJESDAG       

Wie wil jij graag iedere zondag zien op de scouts? Neem hem of haar mee en dan 

speel je alvast 1 dag samen bij ons. 

 

Meebrengen: koekje, drankje en je BFF 

  

Zondag 24/09: 14u – 17u 

 
Is het zoet of eerder zout? nee toch zuur of was het bitter? Haal jullie smaken pallet 

maar boven en hopelijk kennen jullie het verschil tussen zout en suiker.  

 

meebrengen: koekje, drankje 

 

 

Zondag 01/10: 14u - 17u 

omdat we het bos nog niet zo goed kennen gaan we deze vandaag eens goed gaan 

verkennen. wat zijn de beste klimbomen, hoe groot is de heide, kunne we er goed 

kampen in bouwen? 

 

meenemen: koekje en drankje 

  

 

 

 

x-apple-data-detectors://embedded-result/790
x-apple-data-detectors://embedded-result/1200
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Zondag 08/10: 14u – 17u 

Wie is het beste de scouts of de chiro? iedereen weet dat de scouts 

eigenlijk wel beter is en dat zullen we ook bewijzen want vandaag 

doen we de battle van de jeugdbeweging en zullen we winnen van de 

stinkie chiro. 

 

meenemen: 4uurtje, drankje, je beste beentje 

 

  

Zondag 15/10: familiezondag 

De eerste familiezondag van het jaar is aangekomen. Net 

zoals jullie doorheen het jaar, gaat jullie leidingsploeg ook 

eens op weekend Daarom kunnen wij er deze zondag niet 

bij zijn en zal het dus geen scouts zijn.  

 

Meenemen: voldoende drinken 

  

Zondag 22/10: 10u – 17u 

lekker kokkerellen daar hou ik wel van maar hoe zit het met 

jullie? Hoe goed zijn jullie in de keuken? Hebben jullie nog 

geheime recepten van oma thuis liggen. 

Het … is … weer … woutloperskeuken  

Wees zeker voorbereid op we koude en neem een warme 

jas mee want we koken niet gewoon binnen op een vuurtje. 

 

meenemen: 4uurtje, drankje, middag eten dat je gemakkelijk op een houtvuur 

kan klaar maken (worst, eitje, ravioli in blik, patatjes voor in de pan) 

  

Zondag 29/10: 14u – 17u 

 vandaag zijn we zowel miners als builders. Wie kent er Minecraft en wie heeft de 

coolste base. Neem je pickax maar mee en je grootste plannen schrijf je best al op. 

 

meenemen: pickax, 4uurtje, drankje 
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Jonggivers 
 

Zondag 03/09: 14u – 17u  

Wat gaan we iedereen missen, vandaag de laatste keer met de oude tak. We nemen 

afscheid en we warmen ons op om de nieuwe leden te verwelkomen. 

Hebben jullie goesting om nog 1 keer super hard te knallen en je meest strategische 

kant te laten zien in een super vet bosspel? 

 

Meebrengen: koekje en drinken 

 

 

Zondag 10/09: 10u – 17u 

Eindelijk is het weer zo ver, de overgang. Kapoentjes worden kabouter of welp en de 

jins worden leiding. En alles wat daar nog tussen past is vanzelfsprekend. De 

kinderen die overgaan komen best niet in hun zondags kostuum. Gewoon een mooi 

scoutsuniform voldoet, deze gaat wel mogelijks een paar keer de was in moeten. 

Ook kan er vandaag lekker gesmuld worden op de scouts. Traditiegetrouw is het 

weer onze BBQ. Wie nog niet heeft ingeschreven ka  terecht op onze facebook  

 

Meebrengen: koekje, drankje 
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Zondag 17/09: 14u – 17u  

Vandaag leert iedereen elkaar eens goed kennen. Dat is dus ook de perfecte 

mogelijkheid om een vriendje/vriendinnetje mee te nemen en hem of haar ook kennis 

te laten maken met de scouts. Of in één woord gezegd VRIENDJESDAG 12 

Wie wil jij graag iedere zondag zien op de scouts? Neem hem of haar mee en dan 

speel je alvast 1 dag samen bij ons. 

 

Meebrengen: koekje, drankje en je BFF 

 

Zondag 24/09: 14u – 17u 

Het is nog eens tijd om lekker vettig te worden! We genieten vandaag van ne goeie 

Vettig Prettig!!! Jullie weten al wat dat betekent: kleren aandoen die vuil mogen 

worden en de tuinslang klaarleggen wanneer jullie thuis aankomen! 

 

Meenemen: koekje, drankje, kledij die vuil zal worden 

 

 

Zondag 01/10: 14u – 17u  

Run run run run as fast as you can!!!! Lopen en verstoppen is wat je 

goed moet kunnen vandaag. Je zit iemand op de hielen of je moet 

zorgen dat er niemand op je hielen zit. Voor de laatse keer jongens 

......lopen is de boodschap 

 

Meenemen: koekje en drankje 

 

Zondag 08/10: 14u – 17u 

Vandaag zal iedereen zijn beste beentje moeten voorzetten. Wij gaan 

de jaarlijkse strijd weer aan tegen de chiro en de zeescouts in de battle 

of the jeugdbeweging. Nemen wij, net zoals vorig jaar, de beker weer 

mee of niet? Kom dus zeker mee omd deze strijd te winnen. 

 

Meenemen: voldoende drinken 
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Zondag 15/10: familiezondag 

De eerste familiezondag van het jaar is aangekomen. Net 

zoals jullie doorheen het jaar, gaat jullie leidingsploeg ook 

eens op weekend Daarom kunnen wij er deze zondag niet 

bij zijn en zal het dus geen scouts zijn. 

 

Zondag 22/10: 10u – 17u 

Trek allemaal jullie mooiste sportoutfit en sportsloefkes aan 

want vandaag worden we de ‘jog-givers’. Vergeet ook zeker 

jullie kookmuts en spatel niet want we gaan ook onze 

kookkunsten boven halen! 

 

Meenemen: makkelijke kleren, koekje en drankje, gammel 

en bestek, eten om zelf te maken (geen rijst of dingen die te 

lang moeten doorkoken) 

 

Zondag 29/10: 14u – 17u 

Lieve lieve of niet zo lieve, maar stelende jogi's. Vandaag valt er iets te stelen. Kobe 

zijn hart of misschien iets veel waardevoller. Wat zal het zijn??? 

 

Meenemen: makkelijke kleren, koekje en drankje 
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Givers 
Zondag 03/09: 14u – 17u  

Wat gaan we iedereen missen, vandaag de laatste keer met de oude tak. We nemen 

afscheid en we warmen ons op om de nieuwe leden te verwelkomen. 

Vandaag gaan we lekker samen picknicken. Wacht dus nog maar met het 

middageten want dan kunnen we allemaal samen iets delen terwijl we herinneringen 

bovenhalen. 

 

Meebrengen: iets van eten/drinken om te delen, je zotste herinnering van dit 

jaar 

 

 

Zondag 10/09: 10u – 17u 

Eindelijk is het weer zo ver, de overgang. Kapoentjes worden kabouter of welp en de 

jins worden leiding. En alles wat daar nog tussen past is vanzelfsprekend. De 

kinderen die overgaan komen best niet in hun zondags kostuum. Gewoon een mooi 

scoutsuniform voldoet, deze gaat wel mogelijks een paar keer de was in moeten. 

Ook kan er vandaag lekker gesmuld worden op de scouts. Traditiegetrouw is het 

weer onze BBQ. Wie nog niet heeft ingeschreven ka  terecht op onze facebook  

 

Meebrengen: koekje, drankje 
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Zondag 17/09: 14u – 17u  

Vandaag leert iedereen elkaar eens goed kennen. Dat is dus ook de perfecte 

mogelijkheid om een vriendje/vriendinnetje mee te nemen en hem of haar ook kennis 

te laten maken met de scouts. Of in één woord gezegd VRIENDJESDAG       

 

Wie wil jij graag iedere zondag zien op de scouts? Neem hem of haar mee en dan 

speel je alvast 1 dag samen bij ons. 

 

Meebrengen: koekje, drankje en je BFF 

 

Zondag 24/09: 14u – 17u 

We trekken het bos in! En daar strijden we het the old fashioned way uit. Wie is er 

het sterkste? Maar is die persoon ook krachtig genoeg om de tactieken van onze 

beste tactische denker §te doortsaan? We zien het zondag 

Kom dus allemaal naar de scouts klaar om alles te geven. Doe zoals gewoonlijk 

zeker jullie das aan       

Meebrengen: koekje, drankje en een oerkreet 
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Zondag 01/10: 14u – 17u  

Vandaag spelen we nog eens een goed ouderwets 

bosspel! Wat neem je zeker mee? Minstens 1 

schoen, liefst een onderbroek en wat water. Wat 

neem je zeker niet mee? Uw hond, het onkruid dat 

de papa in de tuin heeft uitgedaan en uw 

boterhammen van een week geleden. 

 

Meebrengen: koekje, drankje en vechtlust 

 

Zondag 06/10 – 08/10:  

Ons eerste weekend is een feit. Alle info kan je terugvinden in de mailbox van de 

mama of de papa. Wie toch nog vragen heeft weet ons te bereiken ;) 

 

 

Zondag 15/10: familiezondag 

De eerste familiezondag van het jaar is aangekomen. Net 

zoals jullie doorheen het jaar, gaat jullie leidingsploeg ook 

eens op weekend Daarom kunnen wij er deze zondag 

niet bij zijn en zal het dus geen scouts zijn. 
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Zondag 22/10: 10u – 17u 

Is dit onze 1ste 10u tot 17u? Dat weten we al niet 

meer hoor. Wat ik wel weet is dat we vandaag 

lekker gaan kokerellen. Wie kookt er het beste 

van ons en wie zal zijn verbrande hamburger 

moeten opeten?  

 

Meebrengen: gamel, bestek, eten, stekjes, 

papier en droog hout uit het bos  

 

Zondag 29/10: 14u – 17u 

Vandaag gaan we op zoektocht. Naar wat zijn 

we juist op zoek? Een plekje om te spelen, of 

een plekje om het gezellig te houden? Een 

plekje dat een beetje te ver ligt om te voet te 

doen? 

 

Meenemen: koekje, drinken en zeker je fiets 
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Avondlied 
 

Voor alle leden (en eventuele leiding) die het avondlied nog niet kennen… 

 

O Heer, d' avond is neergekomen, 
de zonne zonk, het duister klom 
de winden doorruisen de bomen 
en verre sterren staan alom 
wij knielen neer om U te zingen 
in 't slapend woud ons avondlied 
wij danken U voor wat we ontvingen, 
wij vragen, Heer, verlaat ons niet 
knielen, knielen, knielen wij neder, 
door de stilte weerklinkt onze bee 
luisterend, fluisteren, kruinen mee 
en sterren staren teder 
geef ons Heer, zege en rust en vree 
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